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“Ik mag Hem 
grootmaken, 

ook door 
kleine dingen.”  

VERHAAL VAN DE VRIJWILLIGERfamilie Van Duijn: 
terugblik 
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Hoorn der zaligheid

Zacharias is toch zo onuitsprekelijk 
verblijd geweest. De weg tot de 
vervulling van de Goddelijke beloften 
leidt door beproevingen heen. En 
moet er juist toe dienen dat de 
blijdschap zoveel te groter zal zijn 
als de Heere Zijn beloften gaat 
vervullen en als Hij op Zijn eigen werk 
terugkomt. Wat is Zacharias verblijd 
als hij vervuld is geworden met de 
Heilige Geest. Hij werd dronken 
gemaakt van de Goddelijke liefde. 
Het is niet te zeggen wat dat is, als 
men uit zulk een duisternis, als waarin 
Zacharias verkeerde, op Gods tijd 
verlost wordt. Als dan de stomme 
zal juichen en als de tong van de 
stomme vaardig mag spreken. Als 
de banden van het ongeloof worden 
verbroken en de ziel uit de strikken 
van de helse benauwdheden zal 
bevrijd worden. Als een stomme heeft 
men over de wereld moeten gaan. 
Het is niet te zeggen wat er dan van 
binnen afspeelt. Als het de Heere 
behaagt om een weg tot de verlossing 
te ontsluiten, dan wordt het zalig 
worden toch zo’n wonder. Zou het 
niet een wonder worden als men voor 
het eerst eens zal mogen geloven? 
Zou men daarvan kunnen zwijgen? 
En toch komt er een tijd in het leven 
dat men moet zwijgen en dat men 
met al wat men heeft mogen zien, het 

VAN:  wijlen ds. F. Mallan

“Geloofd zij de Heere, de God Israëls, 
want Hij heeft bezocht en verlossing 
teweeggebracht Zijnen volke”.
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niet meer doen kan. Dan moet er iets 
anders gebeuren. Dan moet er van 
Gods zijde iets plaatsvinden waardoor 
de tong wordt losgemaakt, zodat 
men de lof des Heeren zal kunnen 
verkondigen. En anders kunnen we 
onszelf wel op de been houden met 
wat praten, maar we blijven er met 
onszelf nog zo tussen zitten. Dan 
moet er van Godswege iets gebeuren. 
Dat zien we bij Zacharias. Hier werd 
Zacharias vervuld met de Heilige 
Geest. En hij mocht profeteren.

Dat verwachtende volk werd nu 
verblijd, de tijd was nu aangebroken 
waar de gelovigen van het Oude 
Verbond met zo’n groot verlangen 
naar hadden uitgezien. Christus 
nam ons vlees en bloed aan. Dat 
is wat we de komende Kerstdagen 
weer hopen te herdenken. Dat grote 
volheerlijke feit, dat van het eeuwige 
welbehagen getuigt. Ja, nu kan 
Zacharias spreken, nu bruist het leven 
als het ware in zijn ziel op. Nu wordt 
hij een fontein van levend water en 
mag hij vermelden van de verlossing 
van een verwachtend volk. Die zalig 
worden, worden alle eeuwen heen 
op eenzelfde wijze zalig. Daarom zal 
Zacharia’s lofzang weerklank moeten 
vinden in onze harten. Bij een volk 
dat verwachtende is gemaakt en dat 
niet anders kan denken dan dat men 
tevergeefs is wachtende.  Zacharias 

heeft ook een moeilijk weg moeten 
gaan. Maar het kind zou geboren 
worden! Johannes de Doper zou dat 
kind zijn en hij zou de wegbereider 
van de reeds lang beloofde Messias 
zijn! Hoewel Zacharias zijn lofzang 
gezongen heeft bij de geboorte van 
Johannes de Doper, zo heeft hij 
toch in die lofzang in het bijzonder 
gesproken van Christus. Hij heeft 
geweten dat Johannes de Doper 
Zijn wegbereider zou zijn. Dat is 
hem door de engel Gabriël gezegd. 
Want die heeft hem gezegd dat hij 
voor het aangezicht van Christus zou 
heengaan. En dat, om te bekeren 
de harten der vaderen tot de 
kinderen, en de ongehoorzamen tot 
voorzichtigheid der rechtvaardigen, 
om de Heere te bereiden een 
toegerust volk. 

David was de beminde des Heeren. Hij 
was een eenvoudige schaapherder. 
Hij woonde te Bethlehem. En hij is 
koning geworden over Israël. Uit 
hem zou de Messias voortkomen. 
Zo zou er een Hoorn der zaligheid 
worden opgericht voor het huis van 
David, Zijn knecht. In de hoornen 
van het altaar was er behoudenis te 
vinden voor een niet moedwillige 
doodslager. Dat wil zeggen: voor een 
in waarheid boetvaardige zondaar. 
Want zullen we behoudenis kunnen 
vinden, dan zullen we bij de hoornen 

van het altaar terecht moeten 
komen. Dus het houdt heel wat in 
als Zacharias heeft gesproken over 
een Hoorn der zaligheid. Want wie 
zal met woorden kunnen zeggen wat 
de zaligheid omvat,  hier reeds ín 
dit leven? Als de prikkel der zonde 
wordt weggenomen, als de wet geen 
eisende en vervloekende kracht meer 
heeft voor de schuldige zondaar, als 
men van de dienstbaarheid der zonde 
en des satans wordt verlost. Maar 
dan ook een zaligheid ná dit leven. 
Een zaligheid die onuitsprekelijk is. 
Een zaligheid die men mag smaken 
als er geen smart, geen rouw en geen 
verdriet meer zal zijn. Als er geen 
moeite meer zal zijn, als er geen 
lichamelijke zwakheden meer zullen 
zijn. En geen inwoner zal zeggen: 
‘Ik ben ziek’. Als men nooit de gunst 
en gemeenschap Gods meer zal 
behoeven te missen, maar eeuwig 
daarin zich zal mogen verlustigen en 
verblijden. Als er geen nacht meer zijn 
zal. Als het een eeuwige dag zal zijn. 
Als de tranen van de aangezichten 
zullen worden afgewist. Het is nooit 
te zeggen welk een zaligheid de Kerk 
bereid is na dit leven. En dat alles ligt 
begrepen in dat woord van Zacharias, 
als hij gezegd heeft: ‘En heeft een 
Hoorn der zaligheid ons opgericht 
in het huis van David, Zijn knecht’. 
Dat is het wat we weer willen gaan 
herdenken in deze Adventsweken.

MEDITATIE
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Van de bestuurder

TEKST  Koos Goedegebuur

Het is herfst als ik dit schrijf. De dagen worden korter. 
Bomen verliezen hun blad. Het najaar tekent ons 
loslaten. In onze woonzorgomgeving voor ouderen 
wordt dat ook steeds zo duidelijk ervaren: er was rouw 
en verdriet omdat verschillende bewoners ons in de 
afgelopen periode ontvielen, voor anderen gold dat 
ze hun vertrouwde woonomgeving moesten verlaten 
om hun intrek te nemen in Huize Winterdijk. En ook 
voor werknemers kan gelden dat ze afscheid genomen 
hebben en dat anderen in hun plaats kwamen.

Het is de Adventstijd als dit blad bij u door de brievenbus 
valt. Advent tekent ons verwachten. Wat een wonder 
als dit verwachten een uitzien mag zijn naar Hem Die 
in deze wereld kwam om zondaren zalig te maken. Wat 
een wonder als dát onze toon mag bepalen, onze keuzes, 
onze zorg voor elkaar, juist wanneer het donker wordt. 

Als we kijken naar het wereldgebeuren en naar 
politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in ons 
land, is het gemakkelijk om moedeloos te worden. 
Oorlogen, polarisatie, leeglopende kerken, krapte op 
de arbeidsmarkt, oplopende kosten: het raakt ons 
allemaal en het raakt ook Huize Winterdijk. De ware 
verwachting is eerlijk over verlorenheid en gebrokenheid 
én wijst op de onwankelbare vastheid van Hem Die over 
alles Zijn regering heeft. In dit besef mogen we onze 
verantwoordelijkheid nemen als het gaat om het maken 
van keuzes in beleid en uitvoering. 

De ouderenzorg, en daarmee ook Huize Winterdijk, 
staat voor grote opgaven. De vergrijzing neemt toe, 
medewerkers zijn schaars, regelgeving is complex en 
verandert snel. Op het moment van schrijven liggen de 
verkiezingen net achter ons en houden velen hun hart 
vast als het gaat om de bekostiging van de zorg. 
Tegelijk zien we mogelijkheden. We denken aan het 
versterken van de zelfredzaamheid, samen met de 
mantelzorgers en onze vrijwilligers, binnen ons unieke 
concept van kleinschalig wonen waar vertrouwdheid 
en nabijheid centraal staan. We denken ook aan de 
doorgaande digitalisering waardoor er tijd vrijgemaakt 
kan worden voor echte aandacht. 
Bij al het organiseren is het onze uitdaging om de 
persoon niet kwijt te raken; een bewoner is meer dan 

een dossier, een teamlid is meer dan een rooster. Huize 
Winterdijk staat voor goede zorg, met vakmanschap én 
met het hart.

Hartelijke verwondering, dat is wat me bijblijft van 
mijn eerste maanden als bestuurder. Verwondering 
over grotere en kleinere zaken. Over een familiedag 
die samenbond: generaties rondom vader of moeder, 
oom of tante, maar ook teamleden, donateurs en de 
Steunstichting met elkaar in touw. Over liefdevolle zorg 
en aandacht in het klein: een medewerker die een psalm 
neuriet, een vrijwilliger die meeleest uit het dagboekje, 
een kok die iemands favoriete soep maakt. Over de 
gedrevenheid van de informele zorg(ers): mantelzorgers 
en vrijwilligers. En over de betrokkenheid vanuit de 
geestelijke verzorgers, de kerken en predikanten en vele 
anderen. Moge de Heere over ons dagelijkse werk – met 
alle zorgen die er zijn – Zijn zegen geven. Moge Hij ons 
leren te wachten op Hem Die alles in Zijn hand heeft en 
houdt, voor tijd en eeuwigheid.

GGiN te Beek-Uddel
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Winterdijk in cijfers
Om de zorg draaiende te houden, komen er elke dag veel medewerkers naar Huize Winterdijk. 

Maar hoe komen ze daar eigenlijk? In deze uitgave delen we de cijfers.

Deze vervoermiddelen gebruiken medewerkers: 

De top 5 van woonplaatsen van 
de medewerkers die het verst 
moeten reizen zijn:

Hoeveel kilometers 
reizen medewerkers in 

totaal per half jaar?

Fiets of lopen Scooter Openbaar 
vervoer

Auto 
benzine/diesel

36% 60% 1% 3%

Een medewerker reist gemiddeld 15 kilometer 
om naar Huize Winterdijk te komen.

Waardenburg
Sommelsdijk

Barneveld Wekerom

Bruinisse

Fiets of lopen 

34.080 kilometer

Auto benzine/diesel
31.453 kilometer

Scooter
2.646 kilometer

5.608 kilometer
Openbaar vervoer

NIET-RITMISCHE
PSALMZANGAVOND MET
BOVENSTEM

7 FEB.
2026 

DEUREN OPEN: 18:30 UUR
AANVANG: 19:00 UUR

Algehele leiding: 
Ds. A. J. van Wingerden 
Sprekers: dhr. C.G. van der Staaij en 
dhr. J.N. Goedebuur
Organist: Arthur de Jong

Bovenstemgroep Waddinxveen 
Voldoende parkeerruimte 

rondom de kerk
Toegang gratis

Collecte: belevingstuin, Huize Winterdijk

VAN HARTE WELKOM

GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND TE GOUDA, GERBRANDYWEG

D.V.

- advertentie -
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Het dagelijks leven 
in Huize Winterdijk 
ademt de identiteit

Rozendaal denkt niet in kerkmuren. Dat illustreert 
wel zijn levensverhaal. Zo werd hij in 1951 geboren in 
Eindhoven. Daar kerkten ze in de kleine gereformeerde 
gemeente waar een goede onderlinge band was. 
Zijn vader werkte bij de overheid en werd regelmatig 
overgeplaatst, waardoor het gezin meerdere keren 
verhuisde. “Zo kwam ik als kind in Zierikzee terecht, 
kort na de Watersnoodramp. Daar kerkten we in 
de gemeente van ouderling Pannekoek, de latere 
dominee.” Enkele jaren later verhuisden ze naar 
Gouda, waar zijn ouders (die nog steeds Nederlands 
Hervormd waren), zich, nadat zij een poosje kerkelijk 
zwervend waren, aansloten bij de gemeente van 
Dr.  Steenblok. “Op de Graaf Jan van Nassauschool 
kwam ik bij meester Van der Meide in de klas, niet 
wetend dat ik later zijn collega zou worden.” Na 
de mulo volgde Jan de kweekschool, destijds een 
vijfjarige opleiding. “Er was in die jaren een groot 
tekort aan leerkrachten. Daarom kreeg ik vrijstelling 
van militaire dienst om les te mogen geven op mijn 
oude school. Mijn hoofd, meester Van Vreeswijk, 
werd in 1976 mijn schoonvader.” Later maakte hij de 
overstap naar het speciaal onderwijs. “Daar lag mijn 
hart. Na de Beversluisperiode ging ik mee in de fusie 
naar het Driestar College, waar ik verantwoordelijk 
werd voor de leerlingenzorg.” Samen met zijn vrouw 
kreeg hij acht kinderen en inmiddels zijn ze dankbaar 
voor 22 kleinkinderen. “Vanaf 1997 mag ik dienen als 
ambtsdrager in de gemeente aan de Gerbrandyweg. 
Dat werk heeft mij altijd dicht bij de mensen gebracht.”

Toewijding
Huize Winterdijk is voor de familie Rozendaal nog altijd 
een vertrouwde plek. “Mijn schoonouders en mijn 
moeder hebben hier gewoond. Ze mochten alle drie een 
hoge leeftijd bereiken: 97, 100 en 102 jaar. We hebben 
van dichtbij ervaren hoeveel liefde en toewijding het 
personeel geeft aan de bewoners. En in een huis waar 
het Woord van God nog open mag gaan, dat beschouw 
ik als een groot voorrecht.” Hij glimlacht wanneer 
hij terugdenkt aan zijn moeder: “Een gevleugelde 
uitspraak van mijn oude moeder was, als je vroeg hoe 
het was in Winterdijk: ‘Waar kun je beter wonen?’” 

“We mogen niet 
vergeten waarom dit 
huis ooit is gesticht: om 
ouderen te verzorgen 
binnen een sfeer van 
Bijbels genormeerde 
liefde en trouw.”Met bescheidenheid vertelt 

ouderling Rozendaal over 
zijn betrokkenheid bij Huize 

Winterdijk. “Ik sta niet graag 
op de voorgrond,” zegt hij met 

een glimlach. “Maar als we 
spreken over identiteit, dan 

gaat het niet om mij, maar om 
de grondslag waarop Huize 
Winterdijk gebouwd is. Die 

wortelt in Gods Woord, en dat 
bepaalt ook mijn inzet binnen 

de Identiteitsraad.” 



Identiteitsraad
In 2018 werd hij, samen met ouderling Krijgsman van 
de gemeente aan het Stationsplein, gevraagd om lid te 
worden van de Identiteitsraad. “Het doel was de band 
met de beide Goudse gemeenten te versterken. Kort 
na onze aanstelling brak de coronaperiode aan. Dat 
waren bijzondere tijden, waarin we opnieuw bepaald 
werden bij de vergankelijkheid van het leven en bij 
de wetenschap dat onze tijden in Gods hand zijn.” De 
Identiteitsraad heeft een belangrijke taak binnen Huize 
Winterdijk. “We hebben een goedkeurende functie 
bij de benoeming van pastoraal medewerkers en een 
adviserende rol bij de aanstelling van leden van de 
Raad van Toezicht en van de Raad van Bestuur. Ook 
worden we betrokken bij beleidsmatige ontwikkelingen 
en bij kwesties waarin de identiteit van het huis in 
het geding is. Het is goed om elkaar daarin scherp 
te houden. We mogen niet vergeten waarom dit huis 
ooit is gesticht: om ouderen te verzorgen binnen 
een sfeer van Bijbels genormeerde liefde en trouw.” 
Huize Winterdijk heeft inmiddels een regionale functie 
gekregen, vertelt Rozendaal. “Daardoor is de kerkelijke 
achtergrond van de bewoners breder geworden. Toch 
merk je dat we met elkaar omgaan vanuit dezelfde 

normen en waarden, gegrond op Gods Woord. Dat is 
iets om dankbaar voor te zijn. Bewoners kiezen bewust 
voor een huis waar zij zich thuis voelen in een omgeving 
die past bij hun levensbeschouwing. Zo blijft de 
identiteit van Winterdijk niet iets van papier, maar iets 
wat dagelijks zichtbaar is in de omgang met elkaar.”

Eeuwigheidsperspectief
Die verbondenheid ervaart Rozendaal ook in de 
samenwerking met medewerkers en vrijwilligers. “We 
merken dat er onderlinge betrokkenheid is. Dat voel je 
bij familiedagen, jaaropeningen en weeksluitingen. Ook 
in het persoonlijke pastoraat is er een samenwerking 
tussen de pastoraal medewerkers en de ambtsdragers 
van de gemeenten waartoe bewoners behoren. 
Vanuit onze gemeente doet ouderling Van Harten dat 
trouw.  Jan Rozendaal vertelt dat veel bewoners zich 
ervan bewust zijn dat ze, naar de mens gesproken, 
in hun laatste aardse woning verblijven. “Ze worden 
vaak geconfronteerd met het overlijden van een 
medebewoner. Dan komt de vraag dichtbij: hoe zal het 
met mij zijn als ik dit huis moet verwisselen voor mijn 
eeuwig huis? Het raakt me telkens weer als bewoners 
getuigen van de hoop die in hen is. Ze spreken van 
de trouw van de Heere, Die hen heeft getrokken uit 
de duisternis tot Zijn wonderbaar licht.” Wat hem het 
meest dierbaar is, is dat het Woord van God in Huize 
Winterdijk nog dagelijks opengaat. “Dat bepaalt 
de identiteit van dit huis. En dat wordt ook door 
buitenstaanders opgemerkt. We hopen en bidden dat 
de Heere, door Zijn Heilige Geest, in dit huis wil werken 
en wonen. Dan mag er een uitzien zijn naar het huis 
dat niet met handen gemaakt is, maar waarvan de 
Kunstenaar en Bouwmeester God Zelf is.”

“Ze spreken van de 
trouw van de Heere, Die 
hen heeft getrokken uit 
de duisternis tot Zijn 
wonderbaar licht.”

Jan Rozendaal IDENTITEIT
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De Brug 
Winterdijk bruist van activiteiten: maandagavond zingen 
en voorlezen in de zaal, dinsdag- en donderdagochtend 
pastorale morgen, woensdagmiddag verzorgt vrijwilliger 
Rinus Slingerland foto-presentaties, of hij regelt iemand 
die wat komt vertellen over een goed doel. Maar onze 
afdeling Dagbesteding en Welzijn is ook actief, onder 
andere met bewegingstherapie of met mensen van De 
Brug (bewoners die WLZ-indicatie hebben) maken ze wat 
leuks, zoals op deze foto: een egeltje maken, met als ba-
sis een klompje.
Of er wordt een heuse picknick in de tuin georganiseerd!

Mevrouw H. Slingerland 
– Boer 101 jaar
2 oktober 2025 vierde mevrouw H. Slinger-
land – Boer, woonachtig op Het Baken, haar 
101de verjaardag. Een bijzonder moment 
waarbij traditiegetrouw burgemeester Ver-
hoeve ook dit jaar getuige van was. Op dit 
moment hebben we twee bewoners die 100 
jaar of ouder zijn in ons midden; mevrouw 
Vlok – Schouten mocht 1 maart jl 100 jaar 
worden. 

Kennismaking Koos en 
Heleen Goedegebuur
Eind oktober maakten onze nieuwe bestuurder en zijn 
vrouw in twee sessies kennis met de bewoners van Het 
Huis. Door middel van een presentatie gaf hij een inkijk-
je in zijn familie en waar hij woont. En bij de koffie trak-
teerden ze op een Flakkees koekje, een Kruukplaetje.

PRIKBORD 
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Afscheid Cor en 
Rieneke van de Craats
Dinsdag 16 en woensdag 17 september na-
men we afscheid van onze Bestuurder en 
zijn vrouw Rieneke. Dinsdag waren er twee 
drukbezochte bijeenkomsten met de bewo-
ners, nadat zij ’s morgens al op Het Baken 
handen hadden geschud. En woensdag 
volgde het afscheid van externe contacten, 
medewerkers en andere betrokkenen bij 
Huize Winterdijk. Bij die gelegenheid be-
dankte de burgemeester Cor voor zijn inzet 
voor ouderenzorg in de gemeente Gouda 
en de hartelijke ontvangst als hij op bezoek 
was ter gelegenheid van 100-jarigen of het 
kopen van ‘oud goud’ in de winkel.

Nogmaals een bruidspaar
In elke Winterdijker staan wel een of twee bruidsparen, zo ook in dit 
nummer. Eline Schouten, afdeling Dagbesteding en Welzijn, en Maurice 
den Uil gaven elkaar op 25 september 2025 het jawoord. De maandag 
erna kwamen ze in de zaal om het nog eens dunnetjes over te doen. Ook 
vanaf deze plaats hartelijk gefeliciteerd!

SGP-bus
De verkiezingen gingen aan Huize Winter-
dijk niet voorbij. Behalve dat de heer Sjaak 
Leeflang er altijd trouw voor zorgt dat alle 
stemmen worden uitgebracht van de men-
sen die dat willen, namelijk het regelen van 
volmachten en ook ervoor zorgen dat deze 
stemmen worden verdeeld, was er dit jaar ook 
een heuse SGP-bus die voorreed om bewoners 
naar de SGP-bijeenkomst bij Van der Spek in 
Zevenhuizen te brengen.

In het nieuw
In november kregen alle 
medewerkers nieuwe uni-
formen met herkenbare 
kleuren voor de functies 
die zij bekleden: roze 
voor de zorg, groen voor 
welzijn/gastvrouwen en 
paars voor de facilitaire 
dienst. Dat zorgt voor een 
nog frissere uitstraling!



Bertine is al ruim twintig jaar werkzaam in Huize 
Winterdijk. “Sinds maart 2004,” vertelt ze. “Ik 
begon in de huishouding en ben daarna de opleiding 
Verzorgende IG gaan doen. Tijdens die opleiding werkte 
ik op verschillende afdelingen: eerst op Rustenburg, 
dat later Het Baken werd, en ook in Het Huis. Toen ik 
klaar was met de opleiding, mocht ik mijn voorkeur 
aangeven. Dat werd Rustenburg, en inmiddels werk 
ik alweer jaren als EVV’er op Het Baken.” Als Eerst 
Verantwoordelijke Verzorgende coördineert Bertine de 
zorg van een aantal bewoners en is zij aanspreekpunt 
voor familie en mantelzorgers. “Ik werk vooral met 
dementerende bewoners. Het is fijn dat ik vooral op 
één groep werk, zo leer je de mensen goed kennen. 
Ondanks dat ze soms vergevorderd dementerend zijn, 
herkennen ze je nog aan je stem of manier van doen. 
Dat blijft bijzonder.” Ook Letty kwam via haar familie 

bij Huize Winterdijk terecht. “Ik werkte 12,5 jaar bij 
een bouwmarkt in Zoetermeer, maar was toe aan iets 
anders,” vertelt ze. “Toen ik een advertentie zag voor 
gastvrouw op de nieuw te openen afdeling Vijverzicht, 
heb ik gesolliciteerd. Na al die positieve verhalen 
van mijn familieleden dacht ik: waarom niet?” Sinds 
november 2024 is ze in dienst. “Als gastvrouw zorg ik 
voor een warme sfeer. Ik help bij het eten, maak een 
praatje, zing met bewoners of lees een stukje. Je bent 
een beetje het gezicht van de afdeling.”

Een familie in de zorg
Bijzonder is dat meerdere leden van de familie Van der 
Velden in de zorg werken. “Mijn tweelingzus werkte 
iets eerder hier,” vertelt Bertine. “We werden wel 
‘de tweeling van Winterdijk’ genoemd. In het begin 
hadden we geen rijbewijs, dus bracht mijn vader ons 
van Zoetermeer naar Gouda, soms wel drie keer op 
één zondag! Toen vonden we dat heel normaal, maar 
later dachten we: wat heeft hij wat afgependeld.” Ze 
glimlacht. “Soms werkten we tegelijk, dat leverde 
grappige momenten op. Families keken verbaasd als de 
één wegliep en de ander even later van de andere kant 
kwam. En een keer had ik de huisarts drie keer nodig, 
toen heb ik mijn tweelingzus laten bellen omdat ik me 
schaamde. De assistente had het natuurlijk direct door; 
we hebben dezelfde stem.”
Letty lacht als ze dit hoort. “Mooi dat het kan om als 
moeder en dochter in dezelfde organisatie te werken. 
We dragen samen bij aan hetzelfde doel: bewoners een 
fijne, huiselijke omgeving geven.” Toch komen ze elkaar 
in het dagelijks werk niet veel tegen. “We werken op 
verschillende afdelingen,” vertelt Bertine. “Maar als er 
iets is, delen we dat thuis. Je begrijpt elkaar, omdat je 
hetzelfde werk doet. Dat is fijn.”

De zorg verbindt

In deze editie spreken we met twee 
betrokken medewerkers: moeder Letty en 
dochter Bertine. Een gesprek over zorg, 
saamhorigheid en de gedeelde identiteit. Bij 
binnenkomst in Huize Winterdijk is de kans 
groot dat je één van hen tegenkomt: Letty 
van der Velden-de Kooter of haar dochter 
Bertine Otterspeer-van der Velden. Beiden 
werken hier met hart en handen, ieder op 
haar eigen afdeling, maar met hetzelfde 
doel voor ogen: bewoners een warme en 
huiselijke omgeving bieden. Hun verhaal 
laat zien hoe de zorg verbindt. Niet alleen 
collega’s en bewoners, maar in dit geval ook 
moeder en dochter.

 MEDEWERKER AAN HET WOORD  MEDEWERKER AAN HET WOORD   
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Zorg met een hart
Beiden ervaren dat werken in 
Huize Winterdijk meer is dan alleen 
zorgen. “Het gaat om aandacht en 
betrokkenheid,” zegt Letty. “Je geeft 
liefde en je krijgt liefde terug. Soms 
kun je een bewoner helpen die angstig 
is of met vragen zit over het sterven. 
Dan mag je met elkaar spreken over 
de Bijbel en merk je dat iemand tot 
rust komt. Dat raakt me.” Ook bij 
Bertine klinkt dezelfde bewogenheid: 
“Wat ik mooi vind, is dat ik mezelf kan 
zijn. Bidden en uit de Bijbel lezen is 
hier gewoon. En als bewoners over 
het geestelijke spreken, kun je daar 
vrij met hen over spreken. Dat is 
waardevol.”

Saamhorigheid en identiteit
In hun werk merken moeder 
en dochter veel onderlinge 
betrokkenheid, zowel onder bewoners 
als in het team. “Er wordt met 
elkaar meegeleefd bij lief en leed,” 
vertelt Bertine. “Je bent er echt 
voor elkaar.” Letty vult aan: “De 
identiteit en saamhorigheid maken 
dit huis bijzonder. Er wordt gelezen, 
gebeden en gezongen. Dat schept 
verbondenheid. En het contact met 
collega’s is warm en open.” Beiden 
hopen dat die sfeer behouden blijft. 
“De huiselijkheid, de warmte en de 
identiteit, dat maakt Huize Winterdijk 
uniek,” zegt Letty beslist. “Het is 
iets wat je met je hart doet.” Bertine 
knikt instemmend: “Je krijgt er zoveel 
liefde en dankbaarheid voor terug. 
Met elkaar maak je mooie dingen 
mee, soms ook verdrietige. Maar 
de sfeer blijft goed. Daarom zeg ik 
tegen iedereen: kom gerust eens een 
dagje meelopen, dan voel je vanzelf 
waarom werken bij Huize Winterdijk zo 
bijzonder is.”

15“Je krijgt er zoveel 
liefde en dankbaarheid 
voor terug.”
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We mogen terugzien op een fijne en samen-
bindende familiedag. Velen hebben elkaar 
weer ontmoet op het plein, in de gezellige 
tent, in de winkel en de gangen van Huize 
Winterdijk. Ook konden we met de nieuwe 
bestuurder Koos Goedegebuur, en zijn vrouw 
en kinderen informeel kennismaken. Omdat 
het ging regenen hebben we de dag helaas 
wat moeten inkorten. 

Familiedag

Beleeftuin
Tijdens de familiedag zijn afbeeldingen van de toekom-
stige tuin gepresenteerd en is uitleg gegeven. Doel van 
de tuin: bewoners stimuleren om buiten te wandelen, te 
bewegen, de natuur te ervaren en elkaar te ontmoeten. 
Met de aanleg is een fors bedrag gemoeid. Onze Steun-
stichting wil daar graag aan bijdragen.

Pastoraal medewerkers
Sinds juni is het aantal uren van de pastoraal medewer-
kers flink uitgebreid. Elke week zijn van maandag tot en 
met donderdag pastoraal medewerkers in Huize Winter-
dijk werkzaam. Zij zijn voor bewoners én medewerkers 
beschikbaar. Hun belangrijke werk wordt zeer gewaar-
deerd. De Steunstichting draagt bij in de kosten hiervan.

Boeken
De winkel van Huize Winterdijk heeft een uitgebreide 
collectie nieuwe en tweedehands boeken te koop. Van 
prekenboeken, catechismusverklaringen, dagboeken, 
dogmatieken tot en met verantwoorde kinderboeken.  

Veel (groot)ouders hebben de goede gewoonte om aan 
het eind van het jaar hun (klein)kind(eren) een goed boek 
cadeau te doen. In onze winkel bent u dan aan het goede 
adres. Ook kerkenraden en scholen die de gewoonte heb-
ben hun leden en/of leerlingen een goed boek te geven, 
zijn van harte welkom. Onze enthousiaste vrijwilligers 
ontvangen u graag! Als u - vooral theologische -  boeken 
wilt opruimen, dan stellen we het zeer op prijs als u daar-
bij aan onze Steunstichting denkt. Onze contactpersoon 
Evelyn van der Plas is bereikbaar op telefoonnummer 
06-24400974.

Psalmzangavond 2026
De jaarlijkse Psalmzangavond in de kerk van de Gerefor-
meerde Gemeente in Nederland Gouda-Gerbrandyweg, 
met organist Arthur de Jong, staat gepland op D.V. zater-
dagavond 7 februari 2026. U bent van harte welkom!

Tot slot
De Steunstichting van Huize Winterdijk dankt u weer 
hartelijk voor uw betrokkenheid en uw vele giften. Onze 
penningmeester zorgt voor een overzicht van de giften 
en van de besteding ervan in deze Winterdijker.  Tenslotte 
wensen we allen die op enigerlei wijze bij Huize Winterdijk 
betrokken zijn, in het bijzonder de bewoners, van harte 
Gods onmisbare zegen toe.

A. Krijgsman, voorzitter

Desondanks was er de mooie opbrengst van onge-
veer €  6.500,--.  De opbrengst van de familiedag 
is bestemd voor de nog aan te leggen beleeftuin. 
Daarnaast zijn er donateurs geworven voor een 
bedrag aan donaties van maar liefst € 1.355,-- per 
jaar. Daarnaast ontvingen we éénmalige donaties 
van € 255,--.  De familiedag is georganiseerd door 
medewerkers, vrijwilligers én de Steunstichting 
van Huize Winterdijk. Hartelijk dank voor ieders 
inzet op die dag!

Tweedehandsboeken
Graag komen we in contact met men-
sen die hun overtollige (theologische) 
boeken weg willen doen. Deze boeken 
vormen een mooie bron van inkom-
sten, omdat er geen kosten gemoeid 
zijn met de aankoop ervan. Een tele-
foontje is voldoende, en we komen de 
boeken halen.

Contactgegevens: Evelyn van der Plas, tel. 
+31624400974, e-mail: winkel@huizewinterdijk.nl.

OPENINGSTIJDEN WINKEL
Maandag t/m vrijdag van 9.30 – 12.00 uur
Woensdagmiddag van 14.00 – 16.30 uur
Donderdagavond van 19.00 – 21.00 uur
Zaterdag van 9.30 – 12.30 uur
Telefoonnummer: 0182 – 680 003

Ondernemers

Word vandaag nog ondernemer van Huize 
Winterdijk en steun onze activiteiten door het 
doen van een financiële bijdrage.
Dit kan direct overgemaakt worden door het 
scannen van de QR-code. 

Onze Steunstichting heeft 
een ANBI-status, zodat uw 
giften, onder voorwaarden, 
aftrekbaar zijn.
Rekeningnummer: 
NL87 INGB 0005 5223 13
E-mail: steunstichting@huizewinterdijk.nl

Contactpersoon ondernemers: 
Johan Roos, +31614395861; 
e-mail: j.roos@huizewinterdijk.nl



Hieronder vindt u opnieuw een overzicht van de opbrengsten. Deze keer over de periode januari tot en 
met september 2025. Met daaronder een specificatie van de collecten en giften. In De Winterdijker doen 
we regelmatig verslag waaraan de ontvangen bedragen zijn besteed.

NIEUWS VAN DE STEUNSTICHTING

19

H
ie

r a
fk

ni
pp

en

Ja, ik wil de Steunstichting ‘Vrienden van Winterdijk’ 
ondersteunen en meld mij aan als donateur.
Ik machtig de Steunstichting om één keer per 

 maand 	  kwartaal 	  halfjaar 	  jaar  *

een bedrag af te schrijven van

 € 5 		  € 10		  € 15		  € 20 	 of     € ..........................................................

van rekeningnummer IBAN ......................................................................... t.n.v. ....................................................................

Persoonlijke gegevens

Naam: .......................................................................................................................................................................................................................

Adres: .......................................................................................................................................................................................................................

Postcode en woonplaats: .................................................................................................................................................................................

E-mailadres: ..........................................................................................................................................................................................................

Handtekening: ......................................................................................................................................................................................................

Lever dit formulier in bij de receptie van Huize Winterdijk of stuur het op naar:
Steunstichting ‘Vrienden van Winterdijk’, Winterdijk 8, 2801 SJ Gouda.

*Mocht ik het niet eens zijn met de afschrijving, dan heb ik de bevoegdheid het bedrag binnen 56 dagen na afschrijving 
zonder opgaaf van redenen terug te vorderen.

Bedrag € Aantal Totaal

0-10 319 	 € 	 2.822,91

11-20 265 	 € 	 4.676,50 

21-30 222 	 €	  5.640,00 

31-40 10 	 € 	 385,00 

41-50 123 	 € 	 6.150,00 

51-99 5 	 € 	 351,00 

100 33 	 € 	 3.300,00 

101-249 2 	 € 	 286,45

250 5 	 € 	 1.250,00 

300 1 	 € 	 300,00 

500 2 	 € 	 1.000,00

1.000 2 	 € 	 2.000,00

Totaal 989 	 € 	 28.161,86

Specificatie giften particulieren

Specificatie giften en collecten kerken

Collecten Totaal

GGiN Gouda-Gerbrandyweg 	 € 	 2.284,55 

GGiN Scherpenzeel 	 € 	 1.599,55  

GGiN Groot-Ammers 	 € 	 1.218,70  

GGiN Elspeet 	 € 	 1.202,70  

GGiN Berkenwoude 	 € 	 1.096,30  

GGiN Breukelen 	 € 	 755,50  

GGiN Arnemuiden 	 € 	 639,85 

GGiN Middelburg 	 € 	 579,30

GGiN Dordrecht 	 € 	 489,30 

Totaal 	 € 	 9.865,75

Giften Totaal

GGiN Hendrik Ido Ambacht 	 € 	 1.500,00 

GGiN Urk 	 € 	 1.250,00  

GGiN Ederveen 	 € 	 1.000,00   

GG Boskoop 	 € 	 650,00  

GGiN Alblasserdam 	 € 	 500,00  

GGiN Nieuwaal 	 € 	 100,00  

GGiN Sint-Maartensdijk 	 € 	 100,00  

GGiN Melissant 	 € 	 75,00 

GGiN ’s-Gravendeel 	 € 	 25,00 

GGiN Goudswaard 	 € 	 20,00 

Totaal 	 € 	 5.220,00 

Opbrengsten Steunstichting	

Winkel Huize Winterdijk 
(dit betreft de omzet van de winkelverkopen)	 €   	 90.144,11
Giften particulieren	 €   	 28.161,86
Collecten en giften kerken	 €   	 15.085,75
Giften bedrijven	 €	 2.802,50
Opbrengst zangavond  
GGiN Gouda-Gerbrandyweg	 €	 11.278,00
Opbrengst  
najaarsverkoping/familiedag	 €   	 6.500,00
Opbrengst vrouwenavond 
GGiN Gouda-Stationsplein	 €	 336,00
Advertenties Winterdijker	 €	 1.859,32
Collecte weeksluiting
Huize Winterdijk	 €	 5.526,20
Donateurs	 €	 1.314,85
Oud ijzer	 €	 1.267,40
Oud papier	 €	 914,30
Overig	 €    	 1.082,52
Totaal	 € 	 166.272,81
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    Hartelijk  dank 

voor uw bijdragen!

Donateurs 1%

Collecte weeksluiting 
Huize Winterdijk 3%

Opbrengst vrouwenavond 
GGiN Gouda-Stationsplein 0%

Opbrengst najaarsver-
koping/familiedag 4%

Giften particulieren 17%

Advertenties Winterdijker 1%

Opbrengst zangavond GGiN 
Gouda-Gerbrandweg 7%

Giften bedrijven 2%

Collecten/giften kerken 9%

Winkel Huize Winterdijk 54%

Overig 1%

Oud ijzer 1%

Oud papier 0%



Zegen
In 1963 trouwde ze. “Er was in die tijd 
grote woningnood,” vertelt ze. “We woon-
den eerst in een soort stacaravan op het 
erf van mijn ouders. Daar werden onze 
drie kinderen geboren. Een paar jaar later 
bouwden we een bungalow, waar we als 
gezin zoveel mooie jaren hebben gehad.” 
De kerk in Hoofddorp, die ze steeds kleiner zag worden, 
speelde altijd een belangrijke rol in hun leven. “We waren 
lid van de Gereformeerde Gemeente aldaar. Mijn man dien-
de daar als ouderling. Dat is nog altijd een wonder, want 
hij was afgeweken en het deed allemaal niets meer. Toen 
heeft de Heere mij in mijn hart gelegd dat Hij hem zou te-
rugbrengen. En dit is ook gebeurd. We hebben veel zegen 
ontvangen, ook al waren er zeker moeilijke momenten.”

Studenten	
Ruim achttien jaar geleden kreeg haar man een hersen-
bloeding, waarna hij overleed. “Dat was een zware tijd. 
Daarna heb ik lange tijd alleen gewoond, in ons eerste huis” 
vertelt ze openhartig. Wel heeft ze jarenlang studenten in 
huis gehad. “Deze studenten werden al jaren geleden op 
ons pad geplaatst. Zij studeerden meestal aan universitei-
ten in Amsterdam, wat natuurlijk dichtbij Hoofddorp ligt. 
Als de ene student wegging, kwam de volgende alweer snel. 
Ik vond het altijd erg gezellig. Zes jaar geleden vertrok de 
laatste student. Ik heb het altijd als een opdracht gezien dat 
ik dit mocht doen.” Vervolgens verhuisde ze naar een ap-
partement, waar ze zes jaar zou wonen. Maar in de tijd daar-
na kreeg mevrouw Kroneman een ongenode gast. “Er is een 
inbreker in huis geweest. Dit was een angstige ervaring. 
Ook mijn kinderen vonden het niet meer fijn dat ik alleen 
woonde. Ze wilden dat ik ergens veiliger ging wonen. Uitein-
delijk kwam ik hier terecht. Ik had ook naar andere huizen 
gekeken, maar nergens voelde het goed. Tot ik hier kwam. 
Toen ik Huize Winterdijk binnenstapte, voelde ik de warmte. 
Het was alsof de Heere zei: ‘Met vrede zul je hier wonen.’” 
Ze roemt ook de medewerkers. “De zorg is hier uitstekend. 
De zusters staan altijd voor je klaar en proberen in al mijn 
wensen te voorzien. Ik heb dan ook niets dan lof. Als je het 
hier niet kan vinden, vind je het nergens.”

Muziek	
Wie in Huize Winterdijk een samenkomst bijwoont, herkent 
haar wellicht van achter het orgel. “Ik ben geen professio-
nele organist hoor,” zegt ze bescheiden. “Ik heb mezelf le-
ren spelen en heb ooit wat les gehad. Vroeger hadden we 

thuis een harmonium. Deze heb ik weg-
gedaan toen ik ging verhuizen. Toen ik 
hier kwam wonen, miste ik mijn orgeltje. 
Nu mag ik hier weer spelen en dat ervaar 
ik als een voorrecht.” Ze begeleidt ver-
schillende samenkomsten en zingt graag 
mee. “Soms zeg ik wel eens: ik moet nog 
naar ‘de oudjes’. Dan moeten vooral mijn 

kinderen lachen, want ik ben zelf drieëntachtig,” lacht ze. 
“Ik lever maar een kleine bijdrage, maar het is fijn iets te 
mogen doen. Er is zoveel meerwaarde in dit huis. De iden-
titeit, de warmte, het samen zingen. Ik geniet van de kleine 
stemmen die meezingen. Dat raakt me.”

Vertroosting
De afgelopen tijd heeft ze veel meegemaakt. “Er zijn hier 
onlangs binnen twee weken vijf bewoners overleden. Dat 
grijpt diep in. Je leert ze kennen, en dan valt er echt ie-
mand uit je kring weg. Soms moet ik wat afstand nemen, 
anders komt het te dichtbij. Maar ik weet: ook voor mij 
komt er een einde. Dat mag ik niet ontkennen.” Ze vertelt 
hoe ze vorig jaar ernstig ziek was. “Mijn kinderen werden 
al gewaarschuwd. Maar het was mijn tijd nog niet. Mis-
schien heeft de Heere nog werk voor mij. Dat ik tot een 
hand en een voet mag zijn voor anderen. Daar gaat het 
om: niet dat ik iets beteken, maar dat Hij door mij heen 
iets doet. Zo was ik pas bij iemand op bezoek en deelde ik 
een preek die mij zoveel vertroosting had gegeven over de 
tekst ‘Ik ben nu gekomen’. En toen het ook haar vertroost-
te, maakte dat mij heel klein.” Dit is ook haar boodschap 
aan haar kinderen en kleinkinderen. “Ik zeg tegen ieder-
een dat ze eerst het Koninkrijk van God moeten zoeken. 
Dan heb je alles.” Mevrouw Kroneman haast zich om te 
zeggen dat er niets uit haar is en is alles uit Hem. “Ik moet 
altijd maar laag bij de grond blijven.” 

Ontmoeting
Na de kerkdienst ontmoet ze vaak medebewoners. “We 
drinken samen koffie, praten over de preek, lezen uit een 
dagboek. Aan contacten heb ik geen gebrek. De Heere 
heeft mij dit plekje gegeven, en ik ben dankbaar.” Tot slot 
zegt ze met stille overtuiging: “Ik hoef niet op de voor-
grond te staan. Het gaat om mijn Heere. Alles wat ik heb, 
heb ik gekregen. Ook dat ik nog orgel mag spelen. De 
Heere werkt vaak door de diepten heen, maar Hij haalt mij 
er altijd weer uit. Hij heeft mij nooit verlaten. Terwijl ik me 
zo vaak afvraag: ‘Waarom was het op mij gemunt?’ En dat 
maakt mij verwonderd en dankbaar.”

Twee jaar woont mevrouw Kroneman inmiddels in Huize 
Winterdijk. “Ik ben geboren in 1942, in Haarlem,” vertelt 
ze met een rustige glimlach. “Ik groeide op als boeren-
dochter, met drie broers. We woonden in Hoofddorp, 
waar ik later met mijn man ook een gezin kreeg. We 
hebben daar acht kinderen grootgebracht en maar liefst 
drieënveertig jaar gewoond.” Ze kijkt even nadenkend 
voor zich uit. “Ik hield altijd van buiten zijn. Ik reed graag 
op de trekker, werkte mee op het erf. Toch heb ik ook 
binnenshuis mijn handen vol gehad aan bezigheden,” 
zegt ze. Buitenshuis werkte ze niet. “Na de lagere school 
volgde ik de huishoudschool; wij noemden dat de ‘spina-
zieacademie’. Alles wat je leert, is verrijkend.”

Mevrouw Kroneman:
“Ik mag Hem grootmaken, 
ook door kleine dingen.”

VERHAAL VAN DE VRIJWILLIGER mevrouw Kroneman
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Veel vrijwilligers komen van buiten. Ze 
komen dan een paar uur per week hun 

belangrijke bijdrage leveren. Ook bewoners 
leveren een aandeel. Zo speelt mevrouw 

Kroneman orgel. “Ik lever maar een kleine 
bijdrage, maar het is fijn iets te mogen 

doen. Het zingen is echt van meerwaarde 
in dit huis.” Met haar spreken we over haar 

vrijwilligerswerk maar ook over haar leven. 

 mevrouw Kroneman VERHAAL VAN DE VRIJWILLIGER  
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Rinus Walraven IN BEELDDe huismeester zorgt 

dat alles werkt. 
Wie regelmatig in Huize Winterdijk komt, kent hem vast: Rinus Walraven, 
onze huismeester. Dagelijks loopt hij met zijn kar vol materialen door het 
huis, op weg naar de volgende klus. “Er is altijd wel iets te doen,” vertelt hij 
nuchter. “Een lamp die stuk is, een apparaat dat weigert, een melding die 
binnenkomt bij de receptie. Geen dag is hier hetzelfde.” We liepen een dag 
met hem mee en legden zijn werkdag vast in zeven foto’s.

Rinus schreef 
ook mee aan 

het nieuwe 
bedrijfsnoodplan 

en voerde de 
technische 

aanpassingen uit.

4

Hier is Rinus onderweg met zijn 
kar vol materialen, waarmee hij 
veel storingen kan verhelpen.

Alle storingen en verzoeken 
worden bij de receptie gemeld 

en komen binnen in het systeem. 
Rinus maakt een onderscheid 

in de meldingen die door 
de vrijwilligers uitgevoerd 

gaan worden of door hemzelf 
afgehandeld  worden.

Daarnaast is hij verantwoordelijk 
voor het toegangsbeheer: 

wie mag er in welke ruimte met 
druppel of sleutel.

5

6

Huize Winterdijk heeft een eigen 
auto; ook daarvoor draagt Rinus 
de verantwoordelijkheid.  Indien 
nodig haalt hij bezoekers  aan 
huis op voor de dagbesteding.

Tot slot is Rinus regelmatig 
buiten te vinden,  zo maait hij 
bijvoorbeeld het gras.

7

IN BEELD Rinus Walraven

Iedere dag checkt hij in op het 
bord bij de receptie zodat de 
receptie en collega’s kunnen zien 
of Rinus aanwezig is.

1

2 3
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Water
Wie de kamer binnenloopt, ziet direct boten in het 
interieur. “Dat klopt,” zegt meneer Van Duijn. “Ik heb 
altijd met boten gewerkt, maar nooit gevaren.” Hij 
werkte in de baggerwereld en in de visserij, vooral aan 
land. Daarna volgden jaren bij een rederij in IJmuiden 
en in de Biesbosch, waar hij gediplomeerd bakken-
schipper werd. Toch liep het anders. “Later ging ik 
bij een bakker werken als chauffeur. Het werk werd 
minder. Tijdens een verjaardag in Katwijk zat ik naast 
iemand die in de kaas werkte. Hij vroeg: ‘Kun je kaas 
snijden?’ Ik zei: ‘Nee, ik kan het wel eten,’” vertelt hij 
lachend. “Maar toen zei hij: ‘Dan kun je komen wer-
ken.’” Hij begon in de kaaswinkel en nam uiteindelijk 
een filiaal over. “We werkten er allemaal in mee,” ver-
telt mevrouw Van Duijn. “Onze oudste dochter, oudste 
zoon… Het was echt een familiebedrijf.” Meer dan 
tien jaar waren ze er eigen baas in het Oude Noorden 
in Rotterdam. “Het gebouw staat er nog,” zegt me-
neer Van Duijn. “Toen was het een A1-locatie. Nu niet 
meer.” Door lichamelijke klachten, moest hij op zijn 
65e stoppen. “Het ging gewoon niet meer,” zegt hij 
eenvoudig.

Verhuizen
In 1983 verhuisde het gezin naar Gouda en later naar 
Moordrecht. De verhuizing had ook te maken met de 
kerk en de school. “In Katwijk was geen reformato-
rische basisschool én geen voortgezet onderwijs,” 
vertelt mevrouw Van Duijn. De overstap naar Gouda 
volgde vanzelf. Ze kregen vijf kinderen: twee dochters 
en drie zoons, inmiddels verspreid over Nederland. 
De tweede reden voor de verhuizing was dat er in de 
jaren tachtig een kerkelijke scheuring kwam. 
 
Meneer Van Duijn vertelt ingetogen: “Wij zijn ds. Van 
den Berg gevolgd. Het was een verdrietige tijd. Er zijn 

“‘Kun je kaas snijden?’ 
Ik zei: ‘Nee, ik kan het 

wel eten,’” vertelt hij 
lachend.

LEVENSVERHAAL familie Van Duijn

24 terugblik 
herinneringen

Een 
vol

Op de zesde verdieping 
van Huize Winterdijk 

wonen meneer en 
mevrouw Van Duijn. 

Zodra je binnenkomt, valt 
het prachtige uitzicht 

op. “We kijken uit over 
Gouda,” zegt mevrouw 

Van Duijn terwijl ze naar 
buiten wijst. “Laagbouw, 

hoogbouw… en kijk, zelfs 
het stadhuis met die 

stroopwafelstructuur. We 
genieten er elke dag van.” 

Meneer Van Duijn knikt 
instemmend: “We zitten 

hier uitstekend. En als er 
iets is, dan drukken we 

op de knop. Dat geeft een 
veilig gevoel.”

Het echtpaar leerde elkaar op een 
bijzondere manier kennen. “Via een 

contactadvertentie in De Banier,” ver-
telt meneer Van Duijn met pret in zijn 
ogen. “Tegenwoordig heb je datingsi-

tes, maar toen had je De Banier,” lacht 
hij. Ze begonnen een briefwisseling, 

en dat groeide uit tot een hechte 
band. Binnen anderhalf jaar trouwden 
ze. Het eerste huis kwam op een won-
derlijke manier op hun pad. “Het huis 

van de buren stond te koop,” herin-
nert mevrouw Van Duijn zich. “En het 

was in één avond rond, voor 22.000 
gulden.” Ze woonden vijftien jaar in 

Katwijk, dicht bij de zee, maar de toe-
komst zou hen verder brengen.
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diepe wonden geslagen.” Hij voegt eraan toe: “Geen 
wrevel hoor, maar echte heling is er nooit geweest. 
De pijn blijft.” Nog altijd zijn ze verbonden aan de 
gemeente aan het Stationsplein. Vier jaar geleden 
verhuisden ze naar Huize Winterdijk. “Ik kreeg last 
van evenwichtsstoornissen,” zegt meneer Van Duijn. 
“En het huis werd te groot.” Hun oudste dochter 
werkt hier ook. “Dat maakte de stap kleiner,” vertelt 
mevrouw Van Duijn. “We wonen hier fijn. Je zit tussen 
mensen van je eigen richting. Als er iets is, staat er 
meteen iemand voor je klaar.” Ze krijgen hulp bij lich-
te huishoudelijke werkzaamheden, maar redden zich 
verder uitstekend.

Polen
Wie het echtpaar spreekt, ontdekt al snel hun grote 
hart voor hulpverlening. Jarenlang reisden ze naar 
Polen, totaal wel veertig keer. “We hadden een bus 
met dubbele cabine en een grote laadruimte,” vertelt 

meneer Van Duijn. “We verzamelden kleding, incon-
tinentiemateriaal, voedingsmiddelen en zorgmateri-
alen. Onze garage en bovenverdieping stonden altijd 
vol.” Ze werkten voor een goed doel binnen een Bap-
tisten-gemeente. “We hebben veel mogen brengen,” 
zegt mevrouw Van Duijn. Meneer Van Duijn vertelt: 
“Afgelopen jaar zijn we er nog op vakantie geweest, 
duizend kilometer rijden. Maar ik durf dat eigenlijk 
niet meer alleen. We hebben  er veel contacten en 
herinneringen aan overgehouden.” Het gaat econo-
misch beter in Polen, waardoor de nood minder groot 
is en de hulp niet meer nodig is. 

  Linquenda Domus 
  Wonen in verbondenheid, 
  met behoud van eigenheid.

Contact 
     0182-680000
     info@linquendadomus.nl
     www.linquendadomus.nl

Kleinschalig wonen voor senioren met een gedeelde
identiteit

Linquenda
Domus

Linquenda Domus biedt senioren de mogelijkheid om
zelfstandig te wonen in een rustige, veilige en vertrouwde
omgeving. Onze kleinschalige appartementencomplexen
zijn eigendom van Linquenda Domus BV en bevinden zich
op zorgvuldig gekozen locaties in Barneveld, Elspeet,
Geldermalsen en Hendrik-Ido-Ambacht.

Investeren in Linquenda Domus
·Draagt u onze ouderenhuisvesting ook een warm hart
toe? 
·Investeren in Linquenda Domus? 
·Hebt u interesse? E-mail of bel ons en vraag naar de
bestuurder. 

Huize Winterdijk is een eigentijds woonzorgcentrum 
in Gouda, waar wonen, zorg en welzijn samenkomen. 
Ruim 220 enthousiaste medewerkers staan dagelijks 
klaar om hoogwaardige zorg te bieden. 
 
Zou jij in je vrije tijd graag iets betekenen voor een 
ander? Vind je het prettig om mensen te begeleiden, 
te ondersteunen of gewoon even wat extra aandacht 
te geven? Dan nodigen we je van harte uit om 
vrijwilliger te worden bij Huize Winterdijk. 
 
Meer weten? Bezoek onze website!

   0182-680000 

   info@huizewinterdijk.nl

  www.huizewinterdijk.nl 

huize_winterdijk

Huize Winterdijk

Meer informatie?

Volg ons op social media!

Word onze 
Vrijwilliger!

Werken bij  
Huize Winterdijk?
Wij hebben diverse vacatures beschikbaar! 
Of je nu een zorgprofessional bent of een 
administratieve topper, bij ons vind je de 
perfecte match. Bezoek onze website voor 
het actuele vacatureaanbod of scan de  
QR-code. Durf jij de uitdaging aan?

- advertentie -



Houding
Wanneer Annika vertelt wat informele zorg inhoudt, 
klinkt er tegelijk ernst en enthousiasme door in haar 
stem. “Informele zorg betekent dat we zo min mo-
gelijk zorg overnemen die een bewoner nog zelf kan 
doen. Dat we stimuleren, uitnodigen, begeleiden.” 
Toen ze in Winterdijk begon, viel haar iets op. “Mede-
werkers waren heel betrokken en erg gemotiveerd en 
daardoor namen ze veel te veel uit handen. Dan dacht 
ik: dit zijn zulke goede krachten, maar ze lopen harder 
dan nodig. En dat moet niet.” Ze glimlacht even: “Het 
zit in heel veel zorgmedewerkers. Ze zien iets, en ze 
doen het. Maar soms is het beter om te vragen: wat 
kunt u zelf nog?” Voor bewoners is dat volgens haar 
helemaal niet zo lastig. “Bewoners vinden die vraag 
vaak prima. Het zijn juist de medewerkers die het 
moeilijk vinden. Ze willen lief zijn, behulpzaam. Maar 
goed zorgen betekent óók durven loslaten.”

Verwachtingen
Deze verandering vraagt om een andere manier van 
denken. “Vanaf het moment dat iemand hier komt 
wonen, moet duidelijk zijn: u wordt hier niet in de 
watten gelegd. Dat klinkt streng,” zegt Annika, “maar 
het voorkomt verkeerde verwachtingen. Informele 
zorg begint al bij de voordeur.” Daarom begeleidt ze 
niet alleen teams, maar ook teamcoördinatoren en 
de manager zorg. “We hebben een brede werkgroep 
‘informele zorg’. Daarin zitten verschillende discipli-
nes. Je moet samen dezelfde taal leren spreken: wat 
kan iemand zelf? Wat kan familie doen? Wat kan een 
vrijwilliger betekenen? En hoe bespreek je dat met 
elkaar?” Voor medewerkers betekent dit soms echt 
oefenen. “We gaan daarom starten met een scholing 
in gespreksvaardigheden. Soms hoor ik medewerkers 
zeggen: ‘Ik heb geen tijd om u aan te kleden.’ Maar als 
ze het dan anders formuleren: ‘Kunt u zichzelf aankle-
den? Dan help ik daarna waar nodig’, dan gebeurt er 
iets anders. De toon maakt het verschil.”

Menselijke maat
Een belangrijk punt voor Annika: de menselijke maat 
mag nooit onder druk komen. “Dat is voor mij echt 
een grens. Informele zorg is niet bedoeld om lui of 

onaardig te zijn. Het is bedoeld om eigenwaarde en 
zelfstandigheid te behouden.” Ze geeft toe dat het 
soms zoeken is. Bijvoorbeeld: mag die verpleegkundi-
ge toch die boterham smeren, terwijl het eigenlijk niet 
haar taak is? Natuurlijk moet dit kunnen, maar schep 
geen precedent. En dat is best moeilijk, zeker als de 
verpleegkundige 18 jaar is en de zorgvrager 88. “Dat 
vraagt zorgvuldigheid.” Toch ziet ze hoe het groeit. 
“Soms denk ik: dit wordt niks. En dan hoor ik weken 
later een medewerker vertellen: ‘Ik heb het toch ge-
vraagd en mevrouw kon het gewoon zelf!’ Dan weet ik: 
het landt.”

Zorgen in de zorg
Over de zorg als geheel is Annika realistisch. “We 
krijgen een enorme zorgkloof. In 2040 zijn er veel te 
weinig mensen om dezelfde zorg te leveren als nu. 
Huize Winterdijk mag in zijn handjes knijpen met zo 
veel gemotiveerde medewerkers. Zoveel kwaliteit 
bij elkaar zie ik nergens.” Toch merkt ze ook dat de 
personeelsproblemen groeien. “Een vacature wijkver-
pleegkundige staat ook hier soms vijf maanden open.” 
Functiedifferentiatie hoort daarbij. “Verpleegkundi-
gen die helpen in het huishouden, dat is eigenlijk te 
dure inzet. En veel dingen kunnen anderen óók leren. 
Mantelzorgers kunnen bijvoorbeeld medicatie delen, 
glucose prikken en insuline spuiten. Dat gebeurt thuis 
ook. Een groot gedeelte van Huize Winterdijk is name-
lijk thuiszorg. Zolang het maar veilig en verantwoord 
gebeurt. De inspectie wil zien dát het veilig is. Niet per 
se wíe het doet.”

Ontwikkeling
Toch is Annika hoopvol. “Winterdijk laat een enorme 
stijgende lijn zien. Toen ik hier begon, dacht ik eerlijk: 
dit wordt een hele kluif. Maar het tegendeel is waar. 
De medewerkers zijn bereid om te leren, om te praten, 
om zich te ontwikkelen. Vaardigheden kun je aanleren 
en dat gebeurt hier ook.” Ze noemt het enthousiasme 
van vrijwilligers een enorme kracht. “Er zijn hier zo 
veel vrijwilligers. In Amsterdam, waar ik ook werk, is 
dat compleet anders. De sociale cohesie in Winterdijk 
is echt bijzonder. Bewoners kunnen hier  zelf eigenaar 
blijven van hun leven en hulp krijgen als dit nodig is.”
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Wie met Annika Langhout in gesprek gaat, 
merkt al snel dat haar hart klopt voor de zorg, 
maar vooral ook om de zorg te verbeteren. 
Niet in de vorm van grote systemen en 
beleidsstukken, maar in de vorm van 
menselijkheid, bewustwording en durven 
loslaten. We spreken met haar over de uitrol 
van informele zorg. “Informele zorg is geen 
bezuinigingstruc,” zegt ze beslist. “Het is een 
manier om de zorg toekomstbestendig én 
menselijk te houden.”

Annika werkt sinds één jaar als zelfstandig 
adviseur voor Huize Winterdijk. Ze begeleidt 
er het traject rond het programma Waar-
digheid en Trots, met een speciale focus op 
informele zorg. Met rustige vastberadenheid 
vertelt ze over haar loopbaan: “Ik ben van 
oorsprong verpleegkundige en kinderver-
pleegkundige. Daarna werkte ik in het zie-
kenhuis, vervolgens als opleidingsadviseur 
en daarna studeerde ik aan de Erasmus Uni-
versiteit. Sindsdien ben ik mij steeds meer 
gaan richten op kwaliteit van zorg, en later 
volgden vooral interim-opdrachten.

Informele zorg vraagt om 
luisteren en loslaten.

“Goed zorgen betekent 
óók durven loslaten.”
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Hé techneut,
wil jij de mooiste projecten 
realiseren?

Bij Barth Installatiegroep 

werk jij aan uitdagende 

installaties. Voor diverse 

functies zijn wij op zoek 

naar versterking.

Bekijk hier onze
openstaande

vacatures:

Wat zijn jouw sterke kanten en unieke 

eigenschappen? We zijn benieuwd. Binnen ons 

familiebedrijf geven we je graag de ruimte om 

te groeien. Op een manier die past bij jou en 

je functie. Zo voelen we ons bij TOP allemaal 

gewaardeerd. Van onze producten – 

uien, groenten en unieke foodproducten – 

ga je vanzelf houden. Kom je een keer kijken? Heb je interesse in één van deze functies?
Mail dan naar 
bart.hommes@greencareerconsult.nl 
of bel 06 53 15 94 83.

De baan waar je 
elke dag begint 
met een glimlach

Bekijk onze website voor 
alle openstaande vacatures

's-Gravenpolder
• Internationaal Verkoper
• Elektromonteur
• Procesoperator 

Buitenland
• Ondernemer Buitenland

Kapelle
• Senior Financieel 
Administratief Medewerker

• Monteur Technische dienst

Baarland
• Opgietbereider
• Heftruckchauffeur

Wij zoeken collega's

ookjijbenttop.nl

 

 

Tel. nr. 085-7603700  
E-mail: info@projectservicezuidwest.nl 

www.projectservicezuidwest.nl  
 

Project- en woningstoffering door heel 
Nederland. Gratis advies aan huis! 

ONZE SPECIALITEITEN: 

RAAMBEKLEDING  

BINNEN- EN BUITENZONWERING 

ALLE SOORTEN VLOEREN | MEUBILAIR 

VERLICHTING | WANDPANELEN 

RAAMBEKLEDING 

WIJ BIEDEN HELE SCHERPE PRIJZEN! 

CRUISES BURGTOURS

Margrietstraat 30, 4401 EZ Yerseke  |  Tel.: 0113-573681  |  info@burgtours.nl  |  www.burgtours.nl

m.s. The Nobleman
6-daagse cruise

maandag 29 juni t/m zaterdag 4 juli
Ds. J. van Rijswijk / reisleider Gerard Middelkoop

ZOMERCRUISE MOEZEL

hoge korting t/m 31 december

ZOMERCRUISE NEDERLAND

m.s. Dutch Grace
6-daagse cruise

maandag 8 juni t/m zaterdag 13 juni
Ds. M. Karens / reisleider André Karens

hoge korting t/m 31 december
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Warm en stijlvol 
wonen
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Uw wensen 
vertaald
Tapijt dat zacht aanvoelt onder 
de voeten en een relaxfauteuil 
die uitnodigt om echt tot rust te 
komen… elk detail in dit modern-
klassieke interieur ademt comfort. 

Wij vertalen uw wensen naar een 
interieur waarin u zich volledig 
thuis voelt. Onze stijladviseurs 
adviseren u graag. Van harte 
welkom in onze showroom. 

Scan 
de QR-code

VOOR INSPIRATIE 
BIJ ONZE KLANTEN 

THUIS


