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Afscheid van de 90-jarige
mevrouw M. Deelen – 

van der Spek  

VERHAAL VAN DE VRIJWILLGERAnneke de Jong: 
“Werken in de
 zorg met een 
hoger doel ”



DE
 W

IN
TE

R
D

IJ
K

ER

COLOFON

In dit nummer
03 Meditatie

05 Van de bestuurder

06 WInterdijk in cijfers 
 Over de bewoners

07 Bericht van overlijden

08 Prikbord

11 Verhaal van de vrijwilligers 
 mevrouw M. Deelen – van der Spek 

12 Beeldverslag 
 Een dag met Anita Eikelboom

15 Nieuws van de Steunstichting

20 Medewerker aan het woord 
 Anneke de Jong

24 Levensverhaal 
 Familie Droog

28 Identiteit 
 Afscheid van de heer Weststrate 

MAGAZINE DE WINTERDIJKER
Jaargang 37, nummer 3,  
december 2024. Oplage 8.250 ex.

Dit magazine wordt gestuurd aan alle 
abonnees van De Wachter Sions en 
daarnaast aan bewoners, personeel en 
vrijwilligers van Huize Winterdijk.  
Op aanvraag kunt u een Winterdijker 
opgestuurd krijgen. Mailt u dan naar:
receptie@huizewinterdijk.nl
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GIFTEN
Deze brochure wordt u kosteloos 
toegezonden. Eventuele giften 
kunnen overgemaakt worden naar 
rek.nr. NL87INGB0005522313 
t.n.v. Steunstichting Vrienden van 

Winterdijk. 
De steunstichting heeft de ANBI sta-
tus, uw gift is dus fiscaal aftrekbaar.

VERANTWOORDELIJKHEID
Aan artikelen en rubrieken wordt de 
grootst mogelijke zorg besteed, maar 
de ervaring leert dat fouten nooit 
helemaal zijn te voorkomen. Daarom 
kan geen verantwoordelijkheid wor-
den aanvaard voor eventuele onvoor-
ziene gevolgen, veroorzaakt door 
fouten in de redactie of advertenties. 
Het auteursrecht op de in dit maga-
zine verschenen artikelen wordt door 
de uitgever voorbehouden. Niets uit 
deze uitgave mag zonder voorafgaan-
de schriftelijke toestemming van de 
uitgever worden openbaar gemaakt 
of verveelvoudigd.

TESTAMENTAIRE BESCHIKKINGEN
Indien u Huize Winterdijk wilt gedenken 
door middel van een legaat kan dat 
door dat te bestemmen (eventueel 
met vermelding van bestemming) ten 
name van de zorgstichting van Winter-
dijk, rek.nr.: NL98INGB0693662328, 
gevestigd te Gouda. Huize Winterdijk 
heeft een ANBI-status.

WEBSITE HUIZE WINTERDIJK
Op de website vindt u algemene 
informatie over Huize Winterdijk, 
maar ook hoe u zich kunt opgeven 
voor een woning. Tevens kunnen 
toekomstige medewerkers die 
willen solliciteren hier de nodige 
informatie vinden.

www.huizewinterdijk.nl
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Gebed om bekering

Reeds nadert met rasse schreden 
de tijd dat het weer Kerstdag zal 
worden. In de dagen die daaraan 
voorafgaan, richt zich het oog in 
het bijzonder op de profetie, welker 
vervulling de gezegende komst van 
Christus in het vlees in de volheid des 
tijds bood. Sinds de moederbelofte 
in het paradijs is Hij onder de oude 
dag steeds nader en meer omstandig 
aangewezen, ook wat betreft Zijn 
komst in de wereld tot zaligheid van 
de Zijnen. Zo gewaagt Maleachi in 
ons vers eerst van de komst van Zijn 
wegbereider. Die wegbereider immers 
was nodig, omdat het koninkrijk van 
die verwachte Heere en Koning een 
geestelijk koninkrijk is. Zo moest er 
plaatsgemaakt worden voor Hem in 
de harten der mensen. De hoogten 
van binnen die zich verhieven tegen 
Zijn kennis, moesten geslecht en een 
effen baan moest aangelegd worden, 
waarlangs Hij voorspoedig zou 
kunnen rijden. 

Eerst moest Johannes komen met 
zijn: „Bekeert u want het koninkrijk 
der hemelen is nabijgekomen”. O, er 
is immers geen plaats voor de Heere 
Jezus zolang er geen verslagenheid 
des geestes gevonden wordt. Eerst 
moet het stenen hart verbrijzeld 
worden, voordat er plaats is voor het 

VAN:  wijlen dr. C. Steenblok

“En snellijk zal tot Zijn tempel 
komen die Heere Dien gijlieden 
zoekt, te weten de Engel 
des Verbonds, ...”
MALEACHI 3 VERS 1B



Lam Gods om Zijn gezegend werk, Zijn 
weldaden, aan de ziel van de Zijnen te 
schenken. Voor Hem is alleen plaats 
bij hen die door de onwederstandelijke 
bediening des Geestes uit de Wet 
aan zichzelf ontdekt zijn als geheel 
doodschuldigen. Arm christendom 
toch van deze dagen, dat een Jezus 
meent te bezitten zonder beleving 
van ware verbrokenheid des harten 
voor God. Voor dat verbroken volk, 
voor hen die hun ziel niet bij het leven 
konden houden, voor hen die met 
heilbegeerte uitzagen naar Hem, zou 
het licht der verlossing echter opgaan. 

Snellijk zelfs, als bij verrassing zou 
Hij, als de Engel des Verbonds, tot 
Zijn tempel, dat is tot Zijn erfdeel, 

Zijn gemeente komen. Om die Engel 
des Verbonds, om die dierbare 
Persoon, om die grote Leraar der 
gerechtigheid, die dierbare Priester 
der zaligheid, die gezegende Koning 
des vredes, was het de Bruidskerk te 
doen. Buiten Hem immers is er geen 
leven, maar een eeuwig zielsverderf. 
En nu, onverwachts, is Hij snellijk, als 
met een haastige spoed, eindelijk, 
na eeuwen wachten, gekomen te 
bestemder tijd, dat is in de volheid 
des tijds. Zalig verrassend daalt Hij 
ook op Zijn eigen tijd in de harten 
van Zijn zoekende volk, dat Hem met 
innig zielsverlangen verwacht. Lang 
moesten zij wel eens wachten en 
uitzien in de binnenkamers om Hem 
nog eens te mogen ontmoeten in Zijn 

dierbare instellingen, namelijk in Zijn 
Woord en het Sacrament. Maar als Hij 
dan eindelijk komt tot hun zielen, dan 
brengt Hij toch ook weer alles mee. 
Dan ontdekt Hij Zichzelf als die Heere 
en als die Engel des Verbonds met zó’n 
dierbare zoetheid aan het hart, dat het 
daarbinnen dan wel als met smeer en 
vettigheid verzadigd mag worden. 

Lezer! Kent gij ook iets van dat 
heilzaam verslagen worden, met het 
daaropvolgende heilbegerig zoeken 
en ontmoeten van die Engel des 
Verbonds? Bij al wat drukt en dreigt, 
is het Zijn komst tot de ziel alleen die 
het heil volmaakt.

Kerkgebouw van de GGiN te Katwijk 

Zalig verrassend 
daalt Hij ook op 
Zijn eigen tijd in 
de harten van Zijn 
zoekende volk
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Van de bestuurder
TEKST  Cor van de Craats

Kan een mens dankbaar zijn? Wij zijn van onszelf 
ondankbare mensen. Mag een mens dankbaar zijn? Is 
het de mens, met alle zegeningen die we nog mogen 
hebben en onverdiend ontvangen, niet gezet om 
dankbaar te zijn? Dankdag ligt op het moment van 
schrijven net achter ons. Aan de dankdag ging in het 
voorjaar de biddag vooraf. Eerst bidden en dan danken. 
Bidden om dankbaar te kunnen zijn!

In de achterliggende maanden hebben we in Huize 
Winterdijk heel veel mogen ontvangen. In onze 
missie staat dat we ons werk doen voor Gods heilig 
aangezicht. Van Hem is onze verwachting. We zijn aan 
de Heere dankbaarheid verschuldigd.  

Hierbij denk ik aan de familiedag op zaterdag 21 september. 
We zien terug op een prachtige dag. Velen wisten de 
weg naar Gouda te vinden. Het was een dag met veel 
ontmoetingen, een ware familiedag, samen met en voor 
onze bewoners. Die hebben er ook volop van genoten. 
Daarbij was het prachtig weer. 

Hiervoor past oprechte dank aan onze 
Steunstichting die deze dag perfect 
georganiseerd heeft, waardoor alles een 
goed verloop mocht hebben. Nogmaals 
wil ik hiervoor het bestuur hartelijk 
bedanken!

Hetzelfde geldt voor de uitgave van 
deze Winterdijker. Jarenlang heeft de 
Steunstichting hiervoor zorg gedragen 
en deze bekostigd. Vanaf 1 januari D.V. 

zal Huize Winterdijk hiervoor zelf verantwoordelijk zijn. 
We zullen deze uitgave op dezelfde voet voortzetten. 
De Stichting ‘Vrienden van Winterdijk’ zal hieraan 
medewerking blijven verlenen. Ik wil hun werk voor 
Huize Winterdijk nog eens benadrukken en oproepen 
om donateur te worden. 

Verder denk ik aan de voorspoedige verbouwing van 
de Tuinvleugel tot een afdeling kleinschalig wonen 
voor tien bewoners. Inmiddels is de verbouwing klaar 
en zijn de eerste bewoners gaan wonen op de afdeling 
Vijverzicht, één van de vier afdelingen die vallen onder 
Het Baken. Zij ontvangen hier verpleeghuiszorg. 

Zo zou ik nog even door kunnen gaan. Maar is het 
niet in de eerste plaats belangrijk dat we dankbaar 
zijn dat het mogelijk is om ons werk te doen op grond 
van de Bijbel? Iedere dag wordt de Bijbel geopend. 
We kunnen en mogen de Psalmen nog zingen. We 
hebben een weeksluiting en de kerkdiensten kunnen 
beluisterd worden. De begeleiding en verzorging van 

onze bewoners wordt door medewerkers 
gedaan die de identiteit een warm hart 
toedragen. 

Tenslotte denk ik aan hetgeen Paulus 
in Efeze 5 vers 20 schrijft: Dankende 
te allen tijd over alle dingen God en den 
Vader, in den Naam van onzen Heere 
Jezus Christus;

‘Dankende te allen tijde over alle dingen God en den Vader, 
in den Naam van onzen Heere Jezus Christus;’  

(Efeze 5 vers 20)

Dankbaar
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Winterdijk in cijfers
Bewoners Huize Winterdijk

Hoeveel cliënten heeft Huize Winterdijk? Hoe oud zijn ze? 
En waar zijn ze geboren? Dat maken we inzichtelijk in deze infografic. 

De data die gebruikt zijn dateren van oktober 2024.

De 5 meest 
voorkomende 

geboorteplaatsen
van cliënten  

De 5 verste 
geboorteplaatsen 
ten opzichte van 

Gouda:  

Gouda 

Katwijk

Capelle 
aan de IJssel

Stolwijk Rotterdam

Simcoe: 6000 km

Stourport-on-Severn: 500 km

Maastricht: 190 km

Zwolle: 125 km

Oldebroek: 115 km

WLZ

31
CL I Ë N T E N

43
84,1

107

jongste oudste

Afdeling Het Baken 
(kleinschalig wonen)

31
CL I Ë N T E N

64
87,3

100

jongste oudste
gemiddelde gemiddelde

Het Huis

160

BEWO N E RS

56
82,8

107

jongste oudste
gemiddelde
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BERICHT VAN OVERLIJDEN

In memoriam

We ontvingen enkele maanden geleden het 
intens verdrietige en ingrijpende bericht van het 
overlijden van onze oud-medewerker William de 
Groot. William was in Huize Winterdijk van mei 2019 
tot juni 2021 medewerker techniek en onderhoud. 
Het laatste jaar als manager. In juni van dat jaar 
kreeg hij een herseninfarct waardoor hij vrijwel 
geheel verlamd was en rolstoelafhankelijk werd. 
Veel zorg is er door Caroline, oud-medewerker van 
ons, aan hem gegeven. William was volop bezig met 
verbeteringen in de technische en facilitaire dienst, 
waarvoor nog steeds veel waardering is.

William is 34 jaar geworden. Hij laat zijn vrouw en 
vier kinderen achter. Wat een verdriet en ernstige 
roepstem voor ons allen. De Heere zij hen en de 
andere familieleden nabij en tot een Toevlucht.



2 oktober 2024 mocht mevrouw H. Slingerland – 
Boer de bijzondere leeftijd  van 100 jaar bereiken. 
Namens de gemeente Gouda kwam  wethouder 
Van Popering haar persoonlijk feliciteren.

Heleen Harskamp – van den Hil, onze medewerker 
restauratieve dienst,  was op 1 oktober jl. 25 jaar 
in dienst van Huize Winterdijk. Tijdens een druk-
bezochte bijeenkomst hebben wij haar hartelijk 
bedankt voor haar inzet al die jaren, eerst in de zorg, 
later in de keuken.

Nationale Ouderendag
4 oktober was het Nationale Ouderendag. 
Onze waardering voor onze bewoners hebben 
we tot uitdrukking gebracht door het verstrek-
ken van een stuk fruit!

PRIKBORD  
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Maandag 9 september zijn onze be-
woners van Het Baken een dagje uit 
geweest naar Kinderdijk. Een prachtige 
dag met Hollandse luchten en molens.

Mevr. H. Slingerland - Boer

     100 jaar 

25 jaarin dienst



Mevr. G.H. Kaat - Snoei 

107 jaar
18 oktober was het een bijzondere dag in Huize Winter-
dijk: mevrouw G.H. Kaat – Snoei mocht de hoge leeftijd 
van 107 jaar bereiken. In 1917 het levenslicht aanschouwd, 
tijdens WO-I. Burgemeester Verhoeve verraste haar met 
een prachtig boeket bloemen en wenste haar namens de 
gemeente Gouda van harte Gods zegen toe in haar levens-
avond. Daar sluiten we ons van harte bij aan!

PRIKBORD
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Afscheid 
kapper Hermenet
Kapper Hermenet heeft 7 november afscheid 
genomen. Onze bestuurder dankte Cor Hermenet 
voor zijn lange staat van dienst. Hij is intussen 
opgevolgd door Noah van Blitterswijk. 

Met pre-pensioen
Elly van Haaften – Hannewijk besloot 
per 1 november 2024 met pre-pensioen 
te gaan, na bijna 17 jaar haar sporen te 
hebben verdiend in de huishoudelijke 
dienst. De dank daarvoor hebben we tot 
uitdrukking gebracht in woord en gebaar, 
waarna Elly haar slotwoord uitsprak.

Als u belt naar Huize 
Winterdijk, dan zou 
het zomaar kunnen 
zijn dat u een van deze 
dames aan de tele-
foon krijgt! Van links 
naar rechts: Marian 
Hoogendoorn, Rhodé 
Oudenaarden, Mirjam 
Blom, Paulien Both, 
Corry Willems, Erica 
Bakker en Daniëlle 
den Braber.



- advertentie -

huizewinterdijk.nl/vrijwilligers

Vrijwilligers gezocht!
Wil jij je tijd waardevol besteden? Mensen aandacht geven die dat 
echt nodig hebben? Word dan vrijwilliger bij Huize Winterdijk!  
Of je nu wilt helpen bij eet- en drinkrondes, activiteiten met  
bewoners of tuinonderhoud, er is altijd wel iets te doen. 
 
Enthousiast? 
Scan de QR-code en meld je direct aan!  
Liever eerst meer weten? Neem gerust contact op met: 
 
  Rianne de Groot 
  06-49101191  
  vrijwilligercoordinator@huizewinterdijk.nl  



Afscheid 
van een 

90-jarige 
vrijwilliger

Voldoening
Vrijwilligerscoördinator Rianne de Groot  bedankte haar en gaf aan: 
“Als je 90 jaar bent, dan is er alle begrip om te stoppen. Het is een pen-
sioenwaardige leeftijd.”  Waarom is mevrouw Deelen – ze was al be-
trekkelijk jong weduwe – vrijwilliger geworden? “Omdat ik het leuk vind 
om te doen, en het geeft voldoening om onze mensen te helpen.” 

Als dank voor alle inzet ontving mevrouw Deelen cadeaus en  een 
prachtig fotoboek, met bijdragen van bewoners en medewerkers, zodat 
ze nog heel lang kan nagenieten en herinneringen ophalen. Alle aanwe-
zigen bedankten mevrouw Deelen hartelijk voor haar belangeloze inzet 
gedurende een reeks van jaren, en ze wensten haar in de avond van haar 
leven Gods zegen toe.

Op 22 oktober is op Het Baken mevrouw M. Deelen – van der Spek 
(90) uit Waddinxveen in het zonnetje gezet. Na ruim 30 jaar als 
vrijwilligster in Huize Winterdijk heeft ze besloten om daarmee 
te stoppen. Ze werd voor deze gelegenheid door haar dochter 
opgehaald en was in de veronderstelling dat het was om een 

sleutel in te leveren. Maar ze trof toen een volle huiskamer aan 
met bewoners en medewerkers. Deze betrokken vrijwilliger 

begon op Rustenburg, en ging daarna op Het Baken 
werken in de huiskamer van Zomerkade. Op vrijdagmiddag 

eten koken, daarna mee-eten met de bewoners en hen 
bezighouden. Waar mevrouw Deelen was, was er rust en 

gezelligheid. En met haar humor zag ze kans een glimlach 
te toveren op de gezichten van bewoners die soms wat 

humeurig waren. 

Mevrouw M. Deelen – van der Spek  VERHAAL VAN DE VRIJWILLGER
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BEELDVERSLAG   Een dag met welzijnsassistent Anita Eikelboom
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Eerst werkte ze in een winkel, maar nu geeft Anita Eikelboom vol liefde 
invulling aan haar rol als welzijnsassistent.  In deze rol ondersteunt ze 
bewoners waar ze maar kan. We liepen een werkdag met haar mee en 

legden haar werk vast in zes foto’s. 

Een werkdag van Anita Eikelboom 

Iedere morgen start Anita 
met het lezen van de 
dossiers. Zo weet ze goed 
wat er speelt. 

1

Als het mooi weer is, 
stapt ze – samen met 
een bewoner – op de 
duofiets voor een mooi 
rondje door Gouda.

3

Ze organiseert activiteiten 
en helpt bewoners ook bij 
de uitvoering.  2



Een dag met welzijnsassistent Anita Eikelboom  BEELDVERSLAG
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Ook gaat ze 
op bezoek bij 
bewoners door 
het hele huis. 

4

Wekelijks organiseert ze ouderengym voor het hele huis.  5

Daarnaast 
serveert Anita 
met regelmaat 
koffie en thee aan 
bezoekers van de 
activiteiten. 

6



- advertentie -

Van harte welkom bij onze dagbesteding 
voor onder andere ouderen in de beginfase 
van dementie. Een gezellige, sfeervolle 
ontmoetingsplek waar we de bezoekers op  
een zinvolle wijze invulling geven aan de  
dag door middel van activiteiten gericht  
op het individu en op de groep. 
 
Het vervoer van en naar Huize Winterdijk  
wordt geregeld.

  Winterdijk 8, Gouda
   0182-680000 
   info@huizewinterdijk.nl
  www.huizewinterdijk.nl 

huize_winterdijk
Huize Winterdijk

Meer informatie?

Volg ons op social media

Dagbesteding 
De Oever

Werken in  
Huize Winterdijk?

Benieuwd naar de mogelijkheden? 
Bezoek onze website of bel 06-57610307.

Wij hebben diverse vacatures beschikbaar 
voor zowel zorggerelateerde functies als 
administratieve en operationele functies. 
Bekijk het actuele aanbod via de website: 
werkenbijwinterdijk.nl of scan de QR-code! 
Durf jij het aan?  #daarzorgikvoor 



Nieuws van de
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Steunstichting

Ook deze keer vertellen wij u graag over de activiteiten 
van de Steunstichting. 

Op de eerste dag van de herfst, op 21 september, is er een 
geslaagde familiedag/verkoopdag gehouden. Op de vol-
gende pagina ziet u daarvan een (foto)verslag. Daarnaast 
wijzen wij u op de financiële verantwoording. Als reactie 
op een brief aan de kerkenraden is in veel kerken een col-
lecte gehouden of mochten we een gift ontvangen. We zijn 
erg blij met het mooie resultaat dat ingezet zal worden 
voor de bewoners van Huize Winterdijk. De komende tijd 
zullen gezinnen, scholen en bedrijven weer boeken aan-
schaffen, als geschenk voor de Kerstdagen of als einde-
jaarsgeschenk. We zouden het zeer op prijs stellen als u de 
boeken aanschaft of bestelt via de winkel in Huize Winter-
dijk. Van harte aanbevolen! Voor informatie kunt u contact 
opnemen met Evelyn van der Plas (voor contactgegevens 
zie ‘Tweedehandsboeken’.) U kunt uw bestelling ook stu-
ren naar: winkel@huizewinterdijk.nl. 

We geven nu alvast de datum door van een samenzang- 
avond op D.V. zaterdag 1 februari 2025, waarvan de op-
brengst bestemd is voor Huize Winterdijk. Arthur de Jong 
hoopt het orgelspel te verzorgen. Deze avond staat in het 
teken van de herdenking van de watersnood in 1953. Re-
serveert u deze datum alvast in uw agenda? Recent heeft 

de Steunstichting een bijdrage toegezegd voor de aan-
schaf van een orgel en van Bijbels voor de nieuwe afdeling 
Vijverzicht. We hopen dat de ouderen daar goed gebruik 
van kunnen maken. 

Een project dat prioriteit heeft, is de vervanging van de 
huisomroep in Huize Winterdijk. We houden u op de hoog-
te wanneer en voor welk bedrag de Steunstichting daar-
aan hoopt bij te dragen. De Steunstichting is al jaren actief 
voor Huize Winterdijk. Het doel is om extra inkomsten te 
genereren voor zaken die niet gesubsidieerd worden door 
de overheid, of die niet passen binnen de begroting van 
Huize Winterdijk. Een deel van de inkomsten verkrijgen 
we uit onze winkel die gerund wordt door enthousiaste 
vrijwilligers. Een ander deel van de inkomsten krijgen 
we uit activiteiten en sponsoring. En soms ontvangt de 
Steunstichting een legaat. We houden ons aanbevolen 
voor suggesties om de inkomsten ten behoeve van Huize 
Winterdijk te vergroten. 

Omdat dit de laatste Winterdijker van dit jaar is, willen we 
u bedanken voor uw steun en betrokkenheid in het afge-
lopen jaar. De Steunstichting wenst u in alle opzichten van 
harte Gods onmisbare zegen toe.

A. Krijgsman, voorzitter

Ondernemers

Word vandaag nog ondernemer van Huize 
Winterdijk en steun onze activiteiten door het 
doen van een financiële bijdrage.
Dit kan direct overgemaakt worden door het 
scannen van de QR-code. 

Onze Steunstichting heeft 
een ANBI-status, zodat uw 
giften, onder voorwaarden, 
aftrekbaar zijn.
Rekeningnummer: 
NL87 INGB 0005 5223 13
E-mail: steunstichting@huizewinterdijk.nl

Contactpersoon ondernemers: 
Johan Roos, +31614395861; 
e-mail: j.roos@huizewinterdijk.nl

Tweedehandsboeken
Graag komen we in contact met men-
sen die hun overtollige (theologische) 
boeken weg willen doen. Deze boeken 
vormen een mooie bron van inkom-
sten, omdat er geen kosten gemoeid 
zijn met de aankoop ervan. Een tele-
foontje is voldoende, en we komen de 
boeken halen.

Contactgegevens: Evelyn van der Plas, tel. 
+31624400974, e-mail: winkel@huizewinterdijk.nl.

OPENINGSTIJDEN WINKEL
Maandag t/m vrijdag van 9.30 – 12.00 uur
Woensdagmiddag van 14.00 – 16.30 uur
Donderdagavond van 19.00 – 21.00 uur
Zaterdag van 9.30 – 12.30 uur
Telefoonnummer: 0182 – 680 003
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Na jarenlange afwezigheid was het op zaterdag 21 sep-
tember jl. zover: de Huize Winterdijk familiedag-verko-
ping werd weer gehouden. Deze keer was de verkoping 
bewust in een iets ander jasje gestoken: er was veel 
aandacht voor persoonlijke ontmoetingen met bewoners, 
medewerkers, vrijwilligers en natuurlijk familieleden en 
belangstellenden.  Wat zijn we rijk gezegend met een 
mooie opkomst, stralend zomerweer en een prachtige 
opbrengst van maar liefst € 10.000! 

Het was mooi om te zien dat het terras vanaf opening 
tot sluiting goed gevuld zat. Iedereen genoot duidelijk 
van het samenzijn, de persoonlijke gesprekken en de 
heerlijke versnaperingen. Complimenten gaan uit naar 
kok Joop, want zoveel mensen tegelijk van friet voor-
zien was ons niet gelukt zonder de hulp van zijn team. 

Op deze dag introduceerden we als Steunstichting de 
mogelijkheid om donateur te worden. Bijzonder was 
dat een flink aantal bezoekers ter plekke een maande-
lijkse of jaarlijkse bijdrage toezegden. Dank hiervoor!

Groot was de animo voor de rondleidingen door de 
verbouwing van de zijvleugel Vijverzicht. Ook de (twee-
dehands en nieuwe) boeken vonden gretig aftrek.  Het 
was voor ons als bestuur van de Steunstichting best 
spannend, omdat we dit voor het eerst zo organiseer-
den en er ging veel voorbereiding en afstemming aan 
vooraf. We bedanken alle betrokken medewerkers van 
Huize Winterdijk, vrijwilligers en natuurlijk alle stand-
houders hartelijk voor ieders enorme inzet en betrok-
kenheid. Groot was de samenhorigheid en bijzonder 
was de sfeer waarin alles mocht plaats vinden. 

We hopen bij gezondheid volgend jaar weer iets soort-
gelijks te mogen organiseren. We vragen u de Steun-
stichting te blijven steunen, door middel van een be-
zoekje aan de winkel in Huize Winterdijk. En, was u nog 
niet in de gelegenheid u aan te melden als donateur? 
Elders in deze Winterdijker wordt uitgelegd hoe u als-
nog donateur kunt worden van de Steunstichting. Uw 
donatie wordt volledig ingezet voor Huize Winterdijk en 
haar bewoners!

Verslag familie- en verkoopdag
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Van de penningmeester
Hieronder vindt u een verantwoording van de bedragen die de Steunstichting heeft ontvangen.  

Het bedrag van de totale opbrengsten in deze periode is 67.822,01 euro.

Specificatie van de ontvangsten  

Giften particulieren €  15.322,20 
Giften bedrijven €    1.907,50 
Collecten en giften kerken  
en weeksluiting HW €  10.233,87
Overige giften €       439,28 
Verkoping familiedag €  10.000,00 
Verkoop winkel €  26.510,61 
Advertenties Winterdijker €    1.756,75 
Opbrengsten oud papier en oud ijzer €    1.651,80 

Totaal €  67.822,01 

Bedrag € Aantal Totaal

0-10 194  €      1.735,00 

10-20 149  €     2.589,50 

20-30 132  €     3.357,50 

30-40 4  €         155,00 

40-50 67  €     3.335,20 

100 12  €     1.200,00 

150 1  €         150,00 

200 1  €        200,00 

250 2  €        500,00 

300 2  €        600,00 

500 3  €     1.500,00 

Totaal 567  €  15.322,20 

Specificatie giften particulieren

Specificatie giften en collecten kerken

Collecten Bedrag

GGiN Dordrecht  €     386,80 

GGiN Middelburg  €     558,50 

GGiN Katwijk  €      572,90 

GGiN Scherpenzeel  €    1.133,95 

GGiN Elspeet  €    1.637,40 

GGiN Barneveld  €   3.347,77 

Giften

GGiN Hendrik Ido Ambacht  €   1.500,00 

Collecten weeksluiting HW  €   1.096,55 

Totaal  € 10.233,87

    Hartelijk 

                dank 

voor uw bijdragen!
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Ja, ik wil de Steunstichting ‘Vrienden van Winterdijk’ 
ondersteunen en meld mij aan als donateur.
Ik machtig de Steunstichting om één keer per 

 maand   kwartaal   halfjaar   jaar  *

een bedrag af te schrijven van

 € 5    € 10   € 15   € 20  of     € ..........................................................

van rekeningnummer IBAN ......................................................................... t.n.v. ....................................................................

Persoonlijke gegevens

Naam:  ......................................................................................................................................................................................................................

Adres:  ......................................................................................................................................................................................................................

Postcode en woonplaats:  ................................................................................................................................................................................

E-mailadres: ..........................................................................................................................................................................................................

Handtekening:  .....................................................................................................................................................................................................

Lever dit formulier in bij de receptie van Huize Winterdijk of stuur het op naar:
Steunstichting ‘Vrienden van Winterdijk’, Winterdijk 8, 2801 SJ Gouda.

*Mocht ik het niet eens zijn met de afschrijving, dan heb ik de bevoegdheid het bedrag binnen 56 dagen na afschrijving 
zonder opgaaf van redenen terug te vorderen.

De eerste donateur…

Bedrag € Aantal Totaal

0-10 194  €      1.735,00 

10-20 149  €     2.589,50 

20-30 132  €     3.357,50 

30-40 4  €         155,00 

40-50 67  €     3.335,20 

100 12  €     1.200,00 

150 1  €         150,00 

200 1  €        200,00 

250 2  €        500,00 

300 2  €        600,00 

500 3  €     1.500,00 

Totaal 567  €  15.322,20 



Anneke de Jong, 21 jaar en geboren en getogen in het 
landelijke Berkenwoude, is het vijfde kind in een gezin 
van negen. “Ik ben echt een kind van het platteland,” 
lacht ze. “Ik woon nog bij mijn ouders op een schapen-
boerderij, samen met zeven van mijn broers en zussen. 
Het is er altijd gezellig druk.” Na haar studie aan het 
Hoornbeeck College in Gouda, waar ze haar opleiding tot 
verpleegkundige volgde, kreeg ze door stages een breed 
beeld van de zorg. Uiteindelijk voltooide ze haar oplei-
ding bij Huize Winterdijk, waar ze nu werkt. “Het voelde 
gewoon goed,” vertelt Anneke. “Het is een bijzondere 
plek.” Anneke’s kennismaking begon als vakantiewerk, 
wat haar aantrok tot de instelling. “Ik kende de sfeer al 
een beetje, en dat hielp zeker om mijn stageperiode daar 
te doen,” legt ze uit. “Na die stage wist ik eigenlijk wel 
dat ik hier wilde blijven. De sfeer is goed en warm, vooral 
omdat je vanuit dezelfde identiteit werkt.”

Werken in de zorg 
met een hoger doel

MEDEWERKER AAN HET WOORD  Anneke de Jong
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Er zijn veel verschillende functies binnen Huize 
Winterdijk. Maar samen werken ze aan één 

gezamenlijk doel: zo goed mogelijk zorgen voor 
de bewoners. Eén van hen is Anneke de Jong, 

verpleegkundige. Ze spreekt bevlogen over 
haar werk.  “Veel ouderen kunnen vertellen 

over levenslessen die zij geleerd hebben. Het 
is zo mooi om  een vertrouwensband op te 

bouwen, om raad te mogen vragen hoe je met 
zaken om moet gaan of om hun visie op een 

dilemma te mogen ontvangen. Soms worden 
worstelingen, vragen en ook dankbaarheid 

gedeeld. Dat zijn momenten die je niet kunt 
omschrijven, die moet je zelf echt ervaren.”

Anneke 
de Jong  



Werkdag
Een werkdag van Anneke begint met het opstarten van 
de werktelefoons, het lezen van rapportages en het 
doornemen van de bijzonderheden van de afgelopen 
dagen. “Daarna hebben we een overdracht waarin we de 
belangrijkste zaken bespreken,” zegt ze. Vervolgens gaat 
ze langs de bewoners om hen te helpen met opstaan, me-
dicatie te geven en steunkousen aan te trekken. Tijdens 
deze momenten heeft ze nauw contact met haar collega’s 
en probeert ze te monitoren hoe het met de bewoners 
gaat. “Ik controleer ook de zorgplannen en zorgdossiers 
van cliënten,” legt ze uit. “Je kijkt constant naar wat er ge-
beurt, hoe iemand reageert op de zorg, en hoe je de zorg 
eventueel kunt verbeteren.” De middag wordt besteed aan 
medicatierondes, overleg met huisartsen en het bijstellen 
van de planning. “Het mooie is dat geen enkele dag het-
zelfde is,” vertelt ze enthousiast. “Je weet nooit hoe een 
dienst zal lopen.” Anneke vindt het begeleiden van nieuwe 
medewerkers een belangrijke taak. “We hebben een stan-
daard begeleidingskader, maar sinds kort krijgt elke me-
dewerker in opleiding ook een werkbegeleider op de werk-
vloer,” legt ze uit. Deze buddy helpt hen met opdrachten 
en bespreekt verbeterpunten. “Het maakt de begeleiding 
persoonlijker en laagdrempeliger,” zegt ze.

Taal van vertrouwen 
Soms zijn het de kleinste momenten die haar werk bij-
zonder maken. “Het kan gaan om een handdruk, een blik 
of een paar woorden,” glimlacht Anneke. “Zo was er een 
cliënt die mij na mijn vakantie begroette met: ‘Hey, ben je 
er weer! Fijn!’ Dat geeft je zoveel voldoening.” Ze bouwt 
vaak een hechte band op met cliënten en geniet ervan als 
ze humor kan gebruiken om hen op hun gemak te stellen. 
“Met sommige cliënten maak ik altijd woordgrappen, voor 
anderen lijkt het onlogisch, maar het is voor ons de taal 
van vertrouwen.” Wat haar werk extra speciaal maakt, is 
de kans om persoonlijke gesprekken te voeren. “Soms valt 
de zorgverlener-cliënt-band weg en wordt het een echt ge-
sprek van hart tot hart,” vertelt Anneke. “In die momenten 
worden worstelingen, vragen en ook dankbaarheid gedeeld. 
Dat zijn momenten die je niet kunt omschrijven, die moet je 
echt ervaren.” Ze ziet de ouderenzorg niet alleen als werk, 
maar als een roeping. “Het is een prachtige combinatie van 
theorie en praktijk, van menselijk contact en professionele 
kennis. Het is een plek waar je kunt groeien, maar ook een 
plek waar je zoveel voor terugkrijgt. Dat maakt het werk in 
de ouderenzorg voor mij de moeite waard.”

Warme verhalen 
Als het op werken in de ouderenzorg aankomt, is Anne-
ke’s passie duidelijk. “Het is een voorrecht om het laatste 
stukje mee te mogen lopen in iemands leven,” vertelt ze. 
“Ouderen hebben zoveel levenservaring en delen vaak 
levenslessen die je nergens anders kunt horen.” De band 
die Anneke opbouwt met de bewoners ziet ze als heel 
waardevol: “Tijdens zorgmomenten hoor ik hun verhalen, 
en dat helpt je te realiseren hoe vergankelijk het leven is. 
Het maakt je meer dankbaar voor elke dag.” Anneke her-
innert zich een uitspraak van haar vader over haar werk. 
“Hij zegt altijd: ‘Als je het ergens naar je zin hebt, moet 
je niet te snel weggaan.’ En daar heeft hij gelijk in. Ik haal 
echt energie uit mijn werk hier.” Ze is blij dat ze voor de 
ouderenzorg heeft gekozen in plaats van bijvoorbeeld het 
ziekenhuis of de gehandicaptenzorg. Als het gaat om de 
toekomst van de ouderenzorg, heeft Anneke een duide-
lijke mening. “Laat iedere zorgmedewerker trots zijn op 
haar beroep en dit ook uitstralen,” zegt ze stellig. “Warme 
verhalen doen meer dan tien advertenties.” Ze moedigt 
mensen aan om sfeer te proeven door vrijwilligerswerk te 
doen. “Werken in de zorg is zoveel meer dan alleen wassen 
en aankleden. Als verpleegkundige moet je van alles wat 
weten en ben je vaak de persoonlijke adviseur van bewo-
ners over allerlei zaken, van medische vragen tot prakti-
sche zaken zoals het omgaan met moderne technologie.”

Liefde
Volgens Anneke is het vooral de gedeelde levensbeschou-
wing die zorgt voor een hechte band tussen collega’s en 
bewoners. “De waarden en normen, zoals vriendelijkheid 
en behulpzaamheid, verbinden ons. Tegelijkertijd is er 
diversiteit, waardoor iedereen zichzelf kan zijn.” Wat An-
neke echt drijft omschrijft ze met de woorden van Paulus: 
‘De liefde van Christus dringt ons.’ “Die motivatie, om met 

Soms valt de zorgverlener-
cliënt-band weg en wordt 
het een echt gesprek van 
hart tot hart

 Anneke de Jong   MEDEWERKER AAN HET WOORD  
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- advertentie -

Wat zijn jouw sterke kanten en unieke 

eigenschappen? We zijn benieuwd. Binnen ons 

familiebedrijf geven we je graag de ruimte om 

te groeien. Op een manier die past bij jou en 

je functie. Zo voelen we ons bij TOP allemaal 

gewaardeerd. Van onze producten – 

uien, groenten en unieke foodproducten – 

ga je vanzelf houden. Kom je een keer kijken? Heb je interesse in één van deze functies?
Mail dan naar 
bart.hommes@greencareerconsult.nl 
of bel 06 53 15 94 83.

De baan waar je 
elke dag begint 
met een glimlach

Bekijk onze website voor 
alle openstaande vacatures

's-Gravenpolder
• Internationaal Verkoper
• Cost Accountant
• Procesoperator

Kapelle
• Internationaal Verkoper
• Monteur Technische Dienst
• Inpakoperator

Baarland
• International Account Manager
• Sales Support Specialist

Wij zoeken collega's

ookjijbenttop.nl
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daden en soms met woorden het Evangelie te verkondi-
gen, is belangrijk. Hier in de ouderenzorg is nog zoveel 
duisternis; er zijn cliënten die worstelen met levensvragen 
en wie ben ik dan om hen niet te helpen?” Identiteit speelt 
een belangrijke rol in haar werk. “Als je bij Huize Winterdijk 
werkt, werk je niet alleen voor de bewoners, maar ook voor 
een hoger doel,” vertelt ze. “Het gaat erom dat we elkaar 
helpen vanuit respect voor elkaar.” Toch zijn er ook zware 
momenten in het werk. “Het moeilijkste is wanneer een 
mens moet sterven en wanhoopt, omdat hij zijn hele leven 
in de kerk heeft gezeten, maar Christus niet kent.” vertelt 
Anneke. “Je voelt je dan zo machteloos. In zulke situaties 
zijn gebed en het lezen van de Bijbel zo onmisbaar.” Bij 
Huize Winterdijk is de identiteit van het huis niet alleen 
theorie maar wordt het dagelijks in de praktijk gebracht. 
“Voor de bewoners worden er meditaties gehouden en er 
wordt samen gezongen,” legt Anneke uit. “Maar belang-
rijk is ook dat we mét en niet over elkaar spreken en dat 

we eerlijk en open zijn.” Ze benadrukt dat de identiteit 
van de instelling pas echt tot uiting komt als vanuit op-
rechte overtuiging wordt geleefd door medewerkers en 
bewoners.

 Anneke de Jong  MEDEWERKER AAN HET WOORD  
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Als je bij Huize Winterdijk 
werkt, werk je niet alleen 
voor de bewoners, maar 
ook voor een hoger doel



water 
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Van 
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Familie Droog
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Meneer Droog groeit op in Gouderak, een dorp aan de 
Hollandsche IJssel, als zoon van een binnenvaartschip-
per. “Mijn vader vervoerde tijdens de oorlog aardappelen 
uit Friesland. Soms moest hij Duitsers aan boord nemen 
omdat anders de helft van de lading gestolen werd”, 
vertelt hij met een mengeling van ernst en nostalgie. “Ik 
zat op de christelijke school. Doordeweeks was ik vooral 
veel alleen. Mijn vader was vaak onderweg en mijn moe-
der had haar handen vol.” Zijn fascinatie voor schepen 
begon al vroeg. “Op mijn veertiende liep ik liever rond 
op de scheepswerven dan dat ik in de schoolbank zat. 
Op een dag zei een schipper: ‘Kom maar bij mij wer-
ken.’ Dat was een kans die ik niet kon laten liggen. Mijn 
moeder stemde toe, en zo begon mijn leven op het 
water.” In zijn jonge jaren beleeft hij indrukwekkende 
momenten. “Ik ben een keer midden in de winter in het 
Hollands Diep overboord gevallen,” vertelt hij, terwijl zijn 
ogen serieus worden. “Ik gleed uit en lag opeens in het 
ijskoude water. Gelukkig kon ik net de roeiboot grijpen 
die achteraan het schip meegetrokken werd. Ook kon ik 
zwemmen als een waterrat. Als ik erop terugkijk, zie ik 
dat als een moment waarop ik werd bewaard.”

Zoektocht
In januari 1962 verandert alles. “Ik was aan het werk toen 
ik hoorde over de treinramp bij Harmelen,” zegt meneer 
Droog, zichtbaar geëmotioneerd. “Mijn zusje van zestien 
jaar zat in die trein en overleefde het niet.” Het verlies 
slaat diepe wonden, maar wordt ook een keerpunt in zijn 
leven. Van binnen in m’n hart werd met kracht gesproken: 
‘Het leven is een damp en de dood wenkt ieder uur.’ Ik 
wist niet eens dat dit in de Bijbel stond. Het werd waar-

heid voor mij.” Het gezin waar meneer Droog uitkwam 
ging niet vaak naar de kerk. “We werden burgerlijk netjes 
opgevoed. Ook gingen we naar een christelijke school. Op 
zondagmorgen werden de kinderen naar de Hervormde 
kerk gestuurd, maar de kinderen eindigden vrijwel altijd 
op het voetbalveld zonder de kerk van de binnenkant te 
hebben gezien.” Na het ongeluk van z’n zusje begint me-
neer Droog aan een zoektocht naar de waarheid.  

Op de derde etage met uitzicht op de Goudse 
kerken en de wisselende seizoenen, woont de 
familie Droog in een modern appartement. Het 
interieur – met veel paarse accenten –  straalt 
rust uit. En  achter deze voordeur schuilt een 
levensgeschiedenis van een leven met de Bijbel, 
hard werken en een hechte familieband. In dit 
artikel vertellen meneer (83) en mevrouw Droog 
(75) hun levensverhaal.

Het leven is een damp en 
de dood wenkt ieder uur



- advertentie -

Barth Installatietechniek is een proactieve 
installateur met een passie om bedrijven te ontzorgen. 
Wij creëren, onderhouden en inspecteren installaties 
in alle soorten gebouwen. Elke dag weer bewijzen 
onze medewerkers dat hun liefde voor techniek in 
combinatie met klantgerichtheid de meest tevreden 
klanten oplevert.

Waterinstallaties en elektrotechnische installaties 
hebben geen geheimen voor de specialisten van 
Controlscope. Dagelijks controleren wij of 
installaties voldoen aan de huidige wet- en 
regelgeving en brengen wij als onafhankelijke 
inspecteurs advies en rapporten uit aan bedrijven in 
het binnen- als buitenland.

Kijk op barthinstallatietechniek.nl & 
controlscope.nl voor meer informatie.

TECHNOLOGY 
WITH A SMILE
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“Ik bezocht verschillende kerken en sprak met dominees. 
Ik werd in mijn Godsgemis geplaatst en aan mijn zonde 
ontdekt. Uiteindelijk werd mijn hart verklaard onder de 
prediking van dominee Van de Breevaart.” Droog bena-
drukt dat er een arrestatie in het leven moet plaatsvinden. 
“God zocht mij en ik niet Hem.” In het gezin Droog kwam 
zijn moeder ook tot verandering. Zijn vader bleef vijandig. 
“Op zijn sterfbed zei hij wel tegen mij ‘voor mij is het voor 
eeuwig te laat.’ Deze zin staat in mijn geheugen gegrift.”

Varen
In Stolwijk ontmoet hij zijn vrouw. Zij groeide wel kerkelijk 
op en ging na haar schooltijd in de huishouding werken. 
“Ik heb een liefdevolle jeugd gehad met Godvrezende ou-
ders, maar was niet  zo’n studiebol”, zo vertelt ze.” Ze was 
16 toen ze haar latere man leerde kennen en hij was  24. 
“We kregen verkering en na hun bruiloft – drie jaar later 
– voeren we snel samen op het schip,” vertelt mevrouw 
Droog. “Ik was nog nooit op het water geweest, dus dat 
was een hele verandering. Maar ik voelde me veilig bij 
m’n man. ” Ze herinneren zich nog goed dat mevrouw 
Droog hoogzwanger was van hun derde kind. Midden in 
de nacht hebben ze toen een boer – die vlak naast het 
water woonde waar ze toen aangelegd hadden – wakker 
gemaakt en gevraagd of hij hen naar het ziekenhuis kon 
rijden.” Samen brachten ze jaren door op het water, waar 
ze hard werkten. Na enkele jaren kozen ze ervoor om een 
huis te kopen in Gouda. “Ik besloot aan de wal te blijven, 
want het huishouden en de kinderen kregen prioriteit,” 
legt mevrouw Droog uit. 
Meneer Droog vult aan: 
“Hoewel mijn hart altijd 
naar het water trok, was 
het belangrijk om samen 
aan een stabiele basis te 
bouwen.” Het echtpaar 
kreeg acht kinderen – 
vier zonen en vier doch-
ters – en later meer dan 
twintig kleinkinderen 
en inmiddels zelfs een 
achterkleinkind. “Het 
was altijd een drukte van 
jewelste bij ons thuis. 
Gelukkig heb ik altijd 
veel hulp gehad van mijn 
twee zussen zegt me-
vrouw Droog.

Onderwijs
Na jaren op het water te hebben gewerkt, besloot meneer 
Droog om een andere koers te gaan varen. “Ik ging wer-
ken in het speciaal onderwijs als conciërge,” vertelt hij 
trots. “Ook gaf ik kookles en handvaardigheid. Het was 
prachtig werk. Vooral de kinderen lagen me na aan het 
hart.” Hij werkte tot zijn 63e en vond veel voldoening in 
zijn nieuwe rol. “Het was een compleet andere wereld dan 
de scheepvaart, maar ik heb er nooit spijt van gehad.” 
Tien jaar geleden kreeg meneer Droog te maken met 
ernstige hartklachten. “Ik had vreselijke pijn in mijn bo-
venarmen tijdens het fietsen en besloot mijn route in te 
korten,” vertelt hij. “Een week later lag ik in het UMC. Het 
bleek heel ernstig: ik had vier omleidingen aan m’n hart 
nodig en een nieuwe hartklep.” De operatie was zwaar, 
maar bracht ook een verandering in zijn zielenleven. “Ik 
dacht dat dit sterven zou worden en God ontmoeten. Ver-
volgens raakte ik in coma. Na de operatie heb ik een zeer 
bange nacht moeten meemaken, waarna in de morgen 
met kracht in mijn hart gesproken werd:  ‘Gij zijt dúúr ge-
kocht’. De schuld lag bedekt en die dierbare Jezus werd 
aan mijn ziel geopenbaard.  Ik zag opnieuw hoe genadig 
God is, zelfs in moeilijke tijden. Ik heb – met alle gebrek 
– daar vier weken in het ziekenhuis van mogen getuigen. 
Met dit alles blijf ik een arme zondaar.”

Bevoorrecht
Sinds enkele jaren woont de familie Droog in Huize Win-
terdijk. “Vanaf de eerste dag voelden we ons hier thuis,” 

vertelt mevrouw Droog. “Het is 
een prachtige locatie, met uitzicht 
op de kerken en de natuur. Het 
appartement is comfortabel, maar 
belangrijker nog: het biedt rust en 
gezelschap. “We hebben fijne bu-
ren en we zijn allebei actief,” zegt 
meneer Droog. Het echtpaar geeft 
aan het soms ook confronterend te 
vinden. Mevrouw Droog: “We wor-
den hier regelmatig met de dood 
geconfronteerd. Voor je gevoel 
ontvang je zo vaak de mededeling 
dat er iemand uit dit huis is over-
leden. Daarnaast zie ik ook veel 
mensen hier alleen wonen, terwijl 
wij nog samen mogen zijn. Dan 
voel ik me echt bevoorrecht.”  



Weststrate heeft zijn sporen wel verdiend, 
aangezien hij 44 jaar betrokken is bij Huize Win-
terdijk. Hij vertelt dat hij door de Synode van 
1980 werd verzocht om zijn bijdrage te leveren. 
“Er waren namelijk wat gaten gevallen in het 
bestuur. Het was niet op eigen initiatief, maar ik 
kon er toch ook niet onderuit. Ik voelde me altijd 
al erg aangetrokken tot Huize Winterdijk. Het 
streven om onze oude mensen een goede oude 
dag in eigen sfeer te bezorgen is zo waardevol.” 

Bijzonder is dat Weststrate intussen zelf in Win-
terdijk woont. Hij vertelt dat hij zo’n half jaar 
geleden ernstig ziek is geweest. “Het ging niet 
meer en het is Gods goedheid dat ik weer mocht 

Sinds kort woont meneer Weststrate zelf in 
Huize Winterdijk. Hij was er decennialang 
bestuurlijk bij betrokken. Hij was zelfs bij 

de eerstesteenlegging van het huidige 
gebouw. De laatste jaren was hij lid van 
de Identiteitsraad. Dit is niet het meest 

zichtbare onderdeel van Huize Winterdijk, 
maar het heeft wel een erg belangrijke taak: 
het bewaken van de identiteit. Onlangs nam 

Weststrate afscheid. Met hem blikken we 
terug op de afgelopen decennia. “Het streven 
om onze oude mensen een goede oude dag in 

eigen sfeer te bezorgen is zo waardevol.” 

Huize Winterdijk 
begon met gebed 
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Afscheid van meneer Weststrate

Het streven om onze 
oude mensen een 
goede oude dag in 
eigen sfeer te bezorgen 
is zo waardevol
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opknappen. Ik ben toen in een zorgkamer van 
Winterdijk opgenomen. Intussen was er een 
appartementje vrijgekomen en kon ik hierheen 
verhuizen.” Met onvervalste Zeeuwse tongval 
geeft hij aan dat hij het hier enorm naar z’n zin 
heeft. “Ik was gewend voordat er ik er was.” Hij 
mist Zeeland niet. “Ik voel me natuurlijk harte-
lijk verbonden aan Kloetinge waar we zijn gaan 
wonen toen we trouwden, nu 62 jaar geleden en 
aan onze kerk in Goes. Ook ligt daar mijn vrouw 
begraven, maar zij had het eens geweest met 
de beslissing dat ik nu in Winterdijk woon. Ik ben 
hier zo liefdevol opgevangen en heb hier zoveel 
contacten dat dit heeft geholpen om mij hier 
te laten wennen.” Hij is ook blij dat hij zich ooit 
heeft ingeschreven. “Dit was op advies van mijn 
zoons die zeiden: ‘Pa, je wordt oud, je moet je 
echt inschrijven’”. 

Ethische kwesties
Als we met Weststrate spreken over zijn be-
stuurlijke werk, rijst eerst de vraag wat de 
Identiteitsraad eigenlijk doet. We bespreken 
dat deze raad is belast met het geven van aan-

bevelingen voor de wijze waarop vorm wordt 
gegeven aan de geestelijke zorg binnen Huize 
Winterdijk en het toezicht daarop. “De Identi-
teitsraad legt verantwoording af aan de Synode. 
Ook geeft ze aanbevelingen aan de bestuurder 
inzake identiteitsaangelegenheden, en ziet toe 
op de wijze waarop de identiteit gestalte krijgt. 
Dan heb je het bijvoorbeeld ook over het toe-
zicht op de geestelijke zorg en de benoeming 
van de pastoraal medewerkers. We zijn zeer be-
trokken bij ethische kwesties, maar de Raad van 
Toezicht heeft daarbij het laatste woord. En met 
elkaar hebben we het welzijn van de bewoners 
van Winterdijk op het oog.”

Terugblikken
Weststrate kijkt met dankbaarheid terug op de 
afgelopen decennia. “Wat hebt ge wat u niet 
hebt ontvangen. Ook toen ik nog niet in Winter-
dijk woonde, kwam ik er vaak. Als ik in Gouda 
kwam – zeker toen mijn zoon daar predikant 
werd van de gemeente aan het Stationsplein 
– of in Winterdijk, dan was dat altijd met een 
warm hart.” De herinneringen komen vanzelf 



naar boven. “Dominee 
Mallan was voorzitter, ik 
had een goede band met hem. Eens was de 
vergadering nogal snel afgelopen, en zijn we 
als bestuur naar Rustenburg – de afdeling waar 
ouderen woonden wiens gedachten vervaag-
den – gegaan. We kwamen daar binnen - ik zal 
het nooit vergeten – ds. Mallan zag mevrouw 
Heemskerk zitten, maar zij herkende hem niet. 
‘Jawel’, zei de dominee, ‘je kent me wel, mag ik 
wat vragen? Weet je nog dat we in 1953 avond-
maal gehouden hebben in Sint-Annaland?’ Ze 

veerde helemaal op. ‘Dominee, niemand zal 
het uit mijn geheugen wissen. Zeven mensen 
aan het avondmaal, en er was niet één twijfe-
laar bij.’ Even daarna was ze het weer helemaal 
kwijt.”

Identiteitsgebonden zorg
Verwacht Weststrate dat er nog toekomst blijft 
voor identiteitsgebonden zorg? “We moeten 
voorzichtig zijn met allerlei samenwerkingen. 

Laten we ons principe maar 
goed vasthouden. Daar moe-
ten we veel, ja álles voor doen. 
En ook onze stem bij de over-
heid laten horen.  
De tijdgeest baart me zorgen. 
Ik verwacht wel dat er ruimte 
zal blijven voor een huis als 
Winterdijk. Laten we ons maar 

steeds herinneren hoe het begonnen is: met ge-
bed, met opmerkelijke uitkomsten op het gebed. 
Dat zal ik nimmer vergeten!” 

Wens
Tot slot geeft Weststrate aan: “Ik wens Huize 
Winterdijk van ganser harte toe dat, in vertrou-
wen op de Heere, vastgehouden zal worden aan 
de identiteit, gegrond op Gods Woord.”

- advertentie -
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www.vanleeuwenautos.nl 

Met plezier op pad 
Van aantrekkelijke occasions en nieuwe auto's tot flexibele 
leasecontracten. Van onderhoud, apk, complexe reparaties en 
specialistisch schadeherstel tot een grondige wasbeurt. 
Welkom bij ons familiebedrijf met een betrokken en gedreven 
team van 20 specialisten, voor u en uw auto! 



- advertentie -

Contact 
     0182-680000
     info@linquendadomus.nl
     www.linquendadomus.nl

Ook wonen in een levens-
loopgeschikte woning?

Voor wonen in een vertrouwde sfeer

Linquenda
Domus

Linquenda Domus beheert en verhuurt vier
wooncomplexen voor senioren uit onze achterban. De
levensloopbestendige complexen staan in Barneveld,
Elspeet, Geldermalsen en Hendrik-Ido-Ambacht. De
fraaie, kleinschalige complexen zijn ruim opgezet en
voorzien van zijn verschillende woningtypes.

Ook interesse in het wonen in één van deze complexen?
Neem dan contact met ons op voor meer informatie en
inschrijving op de wachtlijst. 



PSALMZANGAVOND
RONDOM THEMA
WATERSNOODRAMP 1953

1 FEB.
2025 

DEUREN OPEN: 18:30 UUR
AANVANG: 19:00 UUR

Algehele leiding: Ds. A. Geuze 
Vertelling over de watersnoodramp door:
ouderling J. Rozendaal 
Organist: Arthur de Jong

Bovenstemgroep Waddinxveen 
Gratis parkeren rond de kerk

Toegang gratis

Collecte: Huize Winterdijk te Gouda

VAN HARTE WELKOM

GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND TE GOUDA, GERBRANDYWEG

D.V.


