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Ik hoop dienstbaar en  
behulpzaam te zijn

JAN HOOGENDOORN

Actualiteit: 
De welzijns-
assistent werkt 
met hart en hand

Ik hoop dienstbaar en  
behulpzaam te zijn

JAN HOOGENDOORNJAN HOOGENDOORN

Ik hoop dienstbaar en  Ik hoop dienstbaar en  
behulpzaam te zijn

JAN HOOGENDOORNJAN HOOGENDOORN



Van de redactie
De donkere dagen voor Kerst, zo worden de laatste paar 
weken van december ook wel genoemd. Voor sommigen 
onder ons zijn deze dagen echt donker. Donker omdat er 
een dierbare is verloren, donker omdat de eenzaamheid 
erger gevoeld wordt. In de maand december blikken we 
ook terug op het afgelopen jaar. Wat is er in een jaar weer 
veel gebeurd, de oorlog in Oekraïne, de oorlog in Israël, 
er is veel onrust in het wereldgebeuren. Het is goed om 
de tijd te nemen achterom te kijken, voordat het nieuwe 
jaar begint. We naderen de Kerst, met Kerst wordt de 
geboorte van de Heere Jezus herdacht. Dat het voor ons 
tot een troost en belofte mag zijn, “Want een Kind is ons 
geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op 
Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, 
Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst”(Jes. 9:5). 

In deze Winterdijker zijn er weer tal van artikelen 
te lezen. Onder andere onze werknemers die aan 
het woord zijn. Over het interessante werk van de 
welzijnsassisten, die met de door hen behaalde modules 
zorgtaken verrichten. Onze manager bedrijfsvoering 
die over zijn nieuwe functie vertelt. En er zijn ook 
beelden van werkzaamheden die achter de schermen 
gebeuren. We hebben de rubriek identiteit waarin 
ds. J. Weststrate vertelt over de avond in het leven 
van onze bewoners. Ook kunt u diverse foto’s 
zien van het recent geopende mooie nieuwe 
verblijf van dagbesteding De Oever en de winkel/
Steunstichting.

Veel leesplezier toegewenst! 

Erica Bakker
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MAGAZINE DE WINTERDIJKER
Jaargang 36, nummer 2, 
mei 2023. Oplage 8.250 ex.

Dit magazine wordt gestuurd aan alle 
abonnees van De Wachter Sions en 
daarnaast aan bewoners, personeel en 
vrijwilligers van Huize Winterdijk.  
Op aanvraag kunt u een Winterdijker 
opgestuurd krijgen. Mailt u dan naar:
receptie@huizewinterdijk.nl

UITGAVE VAN
Steunstichting 
Vrienden van Winterdijk 
Winterdijk 8, 2801 SJ Gouda
T. 0182 - 68 00 00
E. receptie@huizewinterdijk.nl

ADVERTENTIEVERKOOP
E. advertenties@huizewinterdijk.nl

REDACTIE
Cor van de Craats, Jeroen van der Laan 
en Erica Bakker- Maas, Janie de Jong

EINDREDACTIE
Jeroen van der Laan

FOTOGRAFIE
Jeroen van der Laan: pagina’s 10,11, 17, 
18, 24, 25, 26
Gerben Vat: pagina 23
Overige: privé beelden of 
Huize Winterdijk

VORMGEVING & PRODUCTIE
Vanderperk Groep, Groot-Ammers

GIFTEN
Deze brochure wordt u kosteloos 
toegezonden. Eventuele giften kun-
nen overgemaakt worden naar rek.nr. 

NL87INGB0005522313 t.n.v. Steun-
stichting Vrienden van Winterdijk. 
De steunstichting heeft de ANBI sta-
tus, uw gift is dus fi scaal aftrekbaar.

VERANTWOORDELIJKHEID
Aan artikelen en rubrieken wordt de 
grootst mogelijke zorg besteed, maar 
de ervaring leert dat fouten nooit 
helemaal zijn te voorkomen. Daarom 
kan geen verantwoordelijkheid wor-
den aanvaard voor eventuele onvoor-
ziene gevolgen, veroorzaakt door 
fouten in de redactie of advertenties. 
Het auteursrecht op de in dit maga-
zine verschenen artikelen wordt door 
de uitgever voorbehouden. Niets uit 
deze uitgave mag zonder voorafgaan-
de schriftelijke toestemming van de 
uitgever worden openbaar gemaakt 
of verveelvoudigd.

TESTAMENTAIRE BESCHIKKINGEN
Indien u Huize Winterdijk wilt gedenken 
door middel van een legaat kan dat 
door dat te bestemmen (eventueel 
met vermelding van bestemming) ten 
name van de zorgstichting van Winter-
dijk, rek.nr.: NL98INGB0693662328, 
gevestigd te Gouda. Huize Winterdijk 
heeft een ANBI-status.

WEBSITE HUIZE WINTERDIJK
Op de website vindt u algemene 
informatie over Huize Winterdijk, 
maar ook hoe u zich kunt opgeven 
voor een woning. Tevens kunnen 
toekomstige medewerkers die 
willen solliciteren hier de nodige 
informatie vinden.

www.huizewinterdijk.nl

Het zaligmakend Licht

De geboortedag van Johannes de 
Doper was voor Zacharias, zijn vader, 
een dag van zalige blijdschap in de 
Heere. En dat niet alleen omdat hij 
in zijn oude dag nog een zoon mocht 
aanschouwen, maar bovenal omdat 
hij wist, dat Johannes de wegbereider 
was van zijn Heere, Die nu ook stond 
te komen. De vreugde wordt nog 
vergroot als hij van zijn sprakeloosheid 
wordt verlost en zijn tong wordt 
losgemaakt en als hij in zijn lofzang 
Gods heerlijkheid mag uitspreken. 
Hij zingt dan van de Beloofde der 
Vaderen, van de verlossing van de 
Kerk uit al haar ellenden door Hem. 
Hij zingt ook van het pasgeboren kind, 
de zoon van zijn ouderdom als de 
wegbereider voor het aangezicht des 
Heeren, om dan weer te eindigen in de 
Opgang uit de hoogte. De Opgang uit 
de hoogte is Christus de Zaligmaker, 
de Middelaar, en Zijn voldoenend werk 
is het middel tot verlossing, zoals 
de barmhartigheid Gods de oorzaak 
ervan is. Hij is de Opgang uit de 
hoogte, omdat Hij van boven is, Zijn 
werk in oorsprong en doel van boven 
is, en omdat Hij niet rusten zal tot Zijn 
gekenden boven zullen zijn gebracht. 
Hij is de Opgang uit de hoogte, de 
opgaande Zon der gerechtigheid, de 
opgaande Ster uit Jacob, ja het grote 
Licht, dat in de duisternis zou schijnen. 
Wat is Zacharias hier zalig gesteld, nu 

TEKST  Ds. C. Steenblok

Met welke ons bezocht heeft de 
Opgang uit de hoogte; Om te 
verschijnen degenen, die gezeten 
zijn in duisternis en schaduw des 
doods; om onze voeten te richten 
op de weg des vredes.
LUKAS 1 : 78b, 79



hij zo Zijn dierbare Goël en Verlosser 
in de Geest mag beschouwen met 
zoveel aangenaamheid voor zijn ziel. 
Hij mag het verstaan, dat Hij straks 
zal verschijnen in het vlees, zodat 
de morgenstond is aangebroken. Hij 
Zelf komt tot redding en heil voor Zijn 
ellendig volk, zoals Hij thans hen reeds 
heeft bezocht in het geven van Zijn 
voorloper. Bij het nader beschouwen 
van de tekst wordt het doel van Zijn 
komst aangegeven: Om te verschijnen. 
Dus om Zich te openbaren in al Zijn 
zo onschatbare graveerselen en 
hartinnemende dierbaarheden, in al 
Zijn ambten en werkzaamheden, in al 
Zijn weldaden en zegeningen, als die 

grote, de schuld en vloek Zijns volks 
wegdragende Borg en Middelaar voor 
al de door de Vader gegevenen. En hoe 
zien nu die voorwérpen der genade 
eruit? In welke toestand bevinden zij 
zich? In een zeer ellendige toestand! 
Ze zitten in duisternis en schaduw des 
doods, met de koorden om de hals, 
en met het doodvonnis in hun ziel. Ze 
zijn gezeten in duisternis, het beeld 
van de allergrootste ellende, ja zelfs in 
de schaduw des doods, zeer nabij de 
ondergang. Och, het is met dat volk 
zo gelegen, dat zij zich onmogelijk 
zelf kunnen verlossen. Ze kunnen het 
van zichzelf nog wel erger, maar niet 
beter maken. Maar zie, de Heere Zelf 

komt hen opzoeken. O wonder van 
ontferming toch. Hij Zelf begiftigt hen 
met die zo dierbare werkingen van 
de Zon der gerechtigheid. Ze worden 
dan ook zaligmakend verlicht door 
Zijn Woord en Geest. Zij krijgen in 
rechte zelfontdekking Hem, als die 
gezegende Zon der gerechtigheid, ook 
op Gods tijd in de levende oefening 
van het geloof te aanschouwen tot 
zaligheid van hun ziel. Hij verlicht 
echter niet alleen, Hij brengt hen ook 
in waarachtige bekering op de weg der 
godzaligheid. Hij verschijnt ook om 
hun voeten te richten op de ware weg 
des vredes. De vrede, waarin Hij hen 
brengt, omvat alle heil en zaligheid. 
Want het is een vrede met God door 
het bloed des kruises, een vrede in 
de eigen consciëntie, en dan ook een 
vrede met de schepselen. De weg des 
vredes is het middel, dat Hij daartoe 
gebruikt en aanwendt. En het richten 
van de voeten op die weg wijst Zijn 
éénzijdige genadebediening aan. De 
Heere geve, dat er nog eens mochten 
zijn, die recht in de duisternis en de 
schaduw des doods mochten raken, 
opdat de Opgang uit de hoogte hen 
mocht bestralen met Zijn zaligmakend 
licht en genade. 

Kerkgebouw GGiN IJsselmuiden

MEDITATIEVAN DE BESTUURDER
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Van de bestuurder
TEKST  Cor van de Craats

Werken
Voor het maken van deze bijdrage aan de Winterdijker 
dacht ik aan het thema ‘werken’. Een bekend spreek-
woord is: er is werk aan de winkel. Een spreekwoord kun 
je op verschillende manieren zien. Het kan een volkswijs-
heid zijn, een collectieve ervaring of een morele opvat-
ting weergeven. Hier kies ik ervoor dat het binnen Huize 
Winterdijk als een morele opvatting gezien wordt. Ik zie 
dit plaatsvinden bij onze medewerkers, onze vrijwilligers, 
de mantelzorgers en de familie en zovelen die om Huize 
Winterdijk heen staan. Daarvan wil ik vooral het bestuur 
van onze Steunstichting noemen. U kunt in dit nummer 
over hun activiteiten lezen en kennis nemen van het re-
sultaat. Er wordt hard gewerkt! Gelijk verbind ik hieraan 
een verzoek of een herinnering. Heeft u de QR code al 
gescand en geld overgemaakt…? Uw gift komt ten goe-
de aan al onze bewoners! Dit is ook werken.

En wat denkt u van het werkelijk werken aan de winkel 
door de winkel van de Steunstichting in Huize Winterdijk 
te bezoeken…? Of door hier boeken te bestellen voor u 
persoonlijk, de vereniging of school enz. Werk genoeg! 
We willen graag ook werken aan het behouden van onze 
identiteit. In de afgelopen weken zijn er bijeenkomsten 
geweest, waarop met elkaar nagedacht is hoe we onze 
identiteit in de praktijk kunnen 
brengen. In de eerste plaats voelen 
we het tekort dat we iedere dag 
hierin hebben, anderzijds wordt er 
werk van gemaakt om hierin iets 
te kunnen betekenen voor onze 
bewoners. Graag willen we nog 
een verdere doordenking op dit 
onderwerp doen, daarvoor hebben 
we ook geld nodig. Deze verdere 
doordenking heeft te maken met 
alles wat er op ons als organisatie 
afkomt. Hoe gaan we hiermee om en 
wat kan wel of niet gevraagd worden?

Vanzelf wil ik onze medewerkers noemen. Zij werken 
dag en nacht met veel liefde en inzet voor onze 
bewoners. Met elkaar wordt er samengewerkt aan 
het verlenen van warme, kwaliteitsvolle zorg en 
begeleiding. Zowel lichamelijke, psychische maar 
ook geestelijke zorg. Op de hierboven genoemde 
bijeenkomsten werden heel waardevolle voorbeelden 
gegeven hoe dit in de praktijk gedaan wordt. 
En … u had het al verwacht, komt u, kom jij ook bij 
ons werken? Van harte welkom! Kijk voor de actuele 
vacatures op onze website. Schroom niet om contact 
met ons op te nemen en naar de mogelijkheden voor 
werk te vragen en hierover te overleggen!

Tenslotte denk ik vanzelf aan Filippenzen 2 vers 
12: 12, waar staat: Alzo dan, mijn geliefden, gelijk 
gij te allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als 
in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veelmeer 
nu in mijn afwezen, werkt uws zelfs zaligheid met 
vreze en beven. De kanttekeningen hierbij zeggen: 
Namelijk het Evangelie, hetzelve met een waar 
geloof aannemende, en met een godzaligen wandel 
belevende. En bij het laatste gedeelte van deze 
tekst: Dat is, benaarstigt, bearbeidt, gebruikende 
de middelen die God tot bevordering derzelve heeft 

verordineerd. Dit benaarstigen en 
deze arbeid, het gebruik maken 
van de middelen kan nooit genoeg 
gedaan worden. Dan is al ons werk 
en zijn al onze werkzaamheden 
een nietige onderaardse bezigheid. 
Als de Heere Zijn eigen werk in de 
harten van mensen wil planten en 
dit tot wasdom mag komen, zal het 
eeuwigheidswaarde hebben. De 
Heere geve het aan allen die bij ons 
wonen en werken en aan u!

Als de Heere Zijn eigen werk in de harten van mensen wil planten en dit tot 
wasdom mag komen, zal het eeuwigheidswaarde hebben. 

Hij Zelf komt tot 
redding en heil voor 
Zijn ellendig volk, 
zoals Hij thans hen 
reeds heeft bezocht 
in het geven van 
Zijn voorloper.



WINTERDIJK IN CIJFERS
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Winterdijk in cijfers

Wie werken er in Winterdijk? 
Met deze cijfers geven we antwoord op deze vraag. 

Dit zijn medewerkers die allemaal in dienst zijn van Winterdijk. 

Waar wonen de medewerkers? 

aantal 10 20 30 40 50 60

15-20 jaar
21-25 jaar

26-30 jaar
31-35 jaar

36-40 jaar
41-45 jaar

46-50 jaar
51-55 jaar

56-60 jaar
61-76 jaar

Boven 40 jaar oud 44,5% 

Tot en met 40 jaar oud 55,5%

Capelle aan den IJssel 2
Driebruggen  5
Gouda  48
Gouderak  4
Groot-Ammers  3
Hazerswoude-Dorp  2
Kamerik  2
Krimpen aan den IJssel 10
Montfoort  6
Moordrecht  7
Ouderkerk aan den IJssel 8
Reeuwijk  3
Stolwijk  20
Vlaardingen  2
Vlist  3
Waarder  3
Waddinxveen  11
Werkendam  2
Woerden  5

Ede  1
Ederveen  1
Goirle  1
Haastrecht  1
Hendrik-Ido-Ambacht  1
Kocengen  1
Krimpen aan de Lek  1
Leersum  1
Lekkerkerk  1
Meteren  1
Oud-Alblas  1
Streefkerk  1
Wekerom  1

Wie zijn de medewerkers? 

199
vrouwen

16
mannen

Afdelingen 

Algemeen 14
Dagbesteding en Welzijn 15
Facility 4
Het Baken 64
Het Huis 75
HR 6
Huishoudelijke Dienst 19
Management 2
Pastoraat 2
Raad van Bestuur 1
Receptie 5
Restauratieve Dienst 8

- advertentie -

Niet-ritmische
Psalmzangavond

MET BOVENSTEM

d.v. 13 januari 2024

Algehele leiding door
ds. m.g. van middendorp

Organist | Arthur de Jong
Collecte | Gereformeerde

Bijbelstichting (GBS)
Grote kerk te gorinchem

M.m.v. een groot samengestelde
bovenstemgroep

Deuren open: 18:30
Aanvang: 19:00

Toegang vrijT
rondom

ookjijbenttop.nl

Gewaardeerd worden om je sterke kanten. 

Ruimte krijgen voor je ideeën. Er bíjhoren in 

ons familiebedrijf. Da’s TOP. Voor sommigen 

van ons was TOP dé ontdekking van Zuid-

Beveland. Zoveel werkplezier tussen de uien, 

groenten en unieke foodproducten. We zijn 

benieuwd wie jij bent en wat jouw kracht is. 

Kom je kennismaken?

Ook fluitend 
naar je werk 
op Zuid-
Beveland? 

Heb je interesse in één van deze functies?
Mail dan naar 
bart.hommes@greencareerconsult.nl 
of bel 06 53 15 94 83.

's-Gravenpolder
• Verkoper internationaal

• Management Assistent

Kapelle
• Procesoperator

Baarland
• Productieleider

Wij zoeken collega's

Bekijk onze website voor 
alle openstaande vacatures



Huwelijk 
Rianne Kolk en Peter de Groot 
traden in het huwelijk. Van harte 
gefeliciteerd! Natuurlijk kwamen 
ze ook langs in Winterdijk

Na � n grondige verbouwing werd 
De Oever feestelijk heropend

Mantelz� g
Een terugblik op de mantelzorgavond

PRIKBORD

Mantelz� g
Een terugblik op de mantelzorgavond

Na � n grondige verbouwing werd 

PRIKBORD  

08 0909

De heer W. Krijgsman (77) uit 
Gouda is per 1 november 2023 
benoemd als pastoraal mede-
werker. We wensen hem van 
harte Gods zegen toe op zijn 
werk ten behoeve van onze 
ouderen. In een volgend num-
mer hopen we nader met hem 
kennis te maken.



BEELDVERSLAG   Een dag met Peter Haag
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Sommige werkzaamheden binnen Huize Winterdijk zijn minder 

zichtbaar. En dat is maar goed ook. Want het werk van Peter 

Haag is vooral achter de schermen. Hij komt vaak pas in beeld als 

er storingen zijn die moeten worden verholpen. Maar Peter neemt ook deel aan 

overleggen over verbouwingen en uitbreiding of het vervangen van installaties. 

Wij liepen een werkdag met hem mee en legden dit vast in zeven foto’s.

Beeldverslag

De werkdag van Peter start met 
het openen van het systeem waarin 
alle storingen zichtbaar zijn. Welke 
storing krijg de meeste prioriteit?

1

De grotere storingen worden 
opgelost door bedrijven. Met 
hen belt Peter vaak.

3

Een dag met Peter Haag   BEELDVERSLAG
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Een dag met Peter Haag

Ook heeft hij veel contacten 
met bewoners. Want ook in een 
appartement is weleens een storing. 

6Een deel van de storingen worden 
opgelost door techniekvrijwilligers 
en zaterdagmedewerkers. Met al 
deze mensen heeft Peter contact. 

2 appartement is weleens een storing. 

Peter controleert ook de kwaliteit van 
uitgevoerde werkzaamheden. Hier 
bekijkt hij de nieuw aangebrachte 
zonwering op het terras.

7

Peter kent alle geheimen van het gebouw. Hij 
controleert vaak installaties. Ook op het dak.4

Haag is vooral achter de schermen. Hij komt vaak pas in beeld als 

De techniekvrijwilligers lossen veel 
storingen op en recyclen ook materialen. 
Peter gaat even bij hen langs.

5



Nieuws van de
NIEUWS VAN DE STEUNSTICHTING
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Steunstichting
Binnen Huize Winterdijk is al jarenlang een Steun-
stichting actief. Doel is om extra inkomsten te ge-
nereren voor activiteiten die niet gesubsidieerd 
worden door de overheid, of die niet passen binnen 
de begroting van Huize Winterdijk. Belangrijke in-
komstenbron is de winkel die volledig gerund wordt 
door vrijwilligers. In deze Winterdijker doen we ver-
slag van onze werkzaamheden en geven we inzicht 
in hoe we aan onze inkomsten komen, en wat we met 
het geld doen dat binnenkomt. Verder houden we ons 
aanbevolen voor suggesties om de inkomsten ten be-
hoeve van Huize Winterdijk te vergroten. Bij als ons werk 
realiseren we ons dat, zo de Heere het huis niet bouwt, 
tevergeefs arbeiden de bouwlieden. 

Uitgaven
Mede dankzij bijdragen vanuit de Steunstichting heeft 
onze dagopvang De Oever een prachtige
nieuwe locatie gekregen. De opening werd 11 oktober 
2023 verricht door een aantal bezoekers met wethou-
der Van Popering van de gemeente Gouda. Ook het 
bijbehorende terras is bekostigd door de Steunstichting.

- advertentie -



Hecht team
“Als aanspreekpunt voor de winkel onder-
houd ik contacten met vrijwilligers. De in-
koop van de artikelen hebben we verdeeld, 
zodat iedereen als het ware haar eigen 
winkel-in-de-winkel beheert. Dan moet je 
denken aan panty’s, onderkleding, babykle-
ding, drogisterijartikelen, snoep, kaas, speel-
goed, boeken (2de hands en nieuw). Onlangs 
hebben we een avond georganiseerd met 
iemand van buiten het huis die ons leerde 
hoe we cadeautjes mooi kunnen inpakken. Je 
merkt dat mensen het echt heel leuk vinden 
dat het feestelijk wordt ingepakt, leuk om 
te doen en leuk om zo weg te kunnen geven. 
Iedereen werkt een vast dagdeel, en mocht 
iemand verhinderd zijn dan lukt het vrijwel 
altijd dat een ander waarneemt. Lukt dat 
niet, dan ga ik zelf de winkel in. We zijn een 
hecht team met allemaal evenveel hart voor 
de zaak. Een vrijwilligster verhuisde naar 
Barneveld, maar vond het fi jn om de band 
met Gouda aan te houden, dus die komt 
evenwel een keer in de twee weken een och-
tend in de winkel staan.”

Veel meer 
dan een winkelwinkel

Als je Huize Winterdijk binnenstapt, dan kun je niet om de winkel heen. 
Bij binnenkomst eerst al de vitrinekast met een variatie aan artikelen, 

waardoor de bezoekers geattendeerd worden op wat er allemaal te koop 
is. In dit nummer van De Winterdijker bieden we een kijkje achter de 

schermen van de winkel. En bij wie kun je dan beter zijn, dan bij Evelyn van 
der Plas, hét aanspreekpunt sinds 2021. 

NIEUWS VAN DE STEUNSTICHTING
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“Ik ben in 2018 als vrijwilligster betrokken geraakt bij de winkel voor de inkoop van de boeken. Toen na drie jaar Ellen 
Rozendaal, de toenmalige coördinator vrijwilligers, mij benaderde om het aanspreekpunt van de winkel te worden heb 
ik in eerste instantie nee gezegd. Omdat ik merkte dat de vrijwilligsters te vaak van het kastje naar de muur werden ge-
stuurd en dit geen fi jne werksfeer geeft, ben ik hierop teruggekomen. Je merkt dan dat met hoe meer mensen je bent, 
hoe belangrijker het is dat er één persoon is tot wie iedereen zich kan wenden met vragen. Dan heb je het over de vrij-
willigers, de bewoners, het personeel, de steunstichting en bedrijven met wie we zaken doen. Ik kom ervoor uit Katwijk, 
maar met veel plezier maak ik twee keer per week het ritje naar Gouda. We kunnen niet zuinig genoeg zijn dat op een 
huis als Winterdijk waar je met gelijkgezinden kunt wonen.”

100% winst
“Eén anekdote wil ik niet onvermeld laten. Op een keer wer-
den we gebeld of we gebruikte boeken konden komen halen 
op een afstand van ruim anderhalf uur rijden. Als je dan bij 
iemand binnenkomt gaan je ogen als vanzelf naar de boeken-
kast en de inhoud daarvan was niet direct wat wij zochten. 
Na eerst wat gedronken te hebben, kwamen wij erachter dat 
hetgeen voor ons bestemd was reeds ingepakt gereed stond. 
Anders zijn we altijd heel nieuwsgierig en kijken we zo snel 
mogelijk wat we hebben gekregen. Maar gezien de inhoud van 
de boekenkast hebben we het ingeladen zonder enige ver-
wachting. Wat schetst onze verbazing toen we later de inhoud 
van de dozen bekeken. Een complete Bijbelverklaring, diverse 
maten en soorten Bijbels en Psalmboeken, allemaal GBS-uit-
gaven, en verder veel theologische werken. We hebben niet 
bijgehouden wat het allemaal heeft opgebracht, maar het is 
een bedrag dat je met vier cijfers voor de komma moet schrij-
ven. We waren beiden heel beschaamd. Ook wel grappig, een 
keertje kwam een mevrouw in een rolstoel in de winkel, en ze 
vroeg aan de vrijwilligster om iets met ‘vogel’. Nog een keer 
gevraagd, maar er viel niet veel meer van te maken. Dus toen 
maar pak vogelvoer gepakt. Wat bleek? Het moest iets van 
Dr. Vogel zijn. Ze hebben er samen smakelijk om gelachen. 
We kregen een keer grote dozen Chocolonely-chocolade, in 
de gewone winkel is die wel 20 euro. Wij verkochten die voor 
€ 12,50. Je begrijpt dat die binnen de kortste keren verkocht 
waren. Dit jaar organiseert Huize Winterdijk een zogenaamde 
Wintermarkt, waarin personeel en vrijwilligers zijn/haar ei-
gen eindejaarspakket kan samenstellen. We hebben speciaal 
daarvoor boeken en speelgoed ingekocht. Het mooie is dat de 
bekendheid daardoor nog meer vergroot wordt.”
Aan het einde van het interview gekomen spreekt Evelyn de 
wens uit dat velen de weg naar de winkel weten te vinden, 
zodat er nog meer mooie doelen voor de bewoners gereali-
seerd kunnen worden.

Uniek in zijn soort
“We hebben voor zo’n tehuis een grote winkel 
met een zeer uitgebreid assortiment. Uniek in z’n 
soort. Voor veel dagelijkse boodschappen kunnen 
bewoners terecht in onze winkel. We zien het ge-
beuren dat men niet meer zelf erop uit kan voor 
de boodschappen, en dat men dan bij ons komt 
voor even iets bij de koffi e, toiletpapier etc. Het 
lukt niet meer om te lopen of fi etsen, en hoe fi jn 
is het dan dat je toch nog zelf je boodschappen in 
huis kunt halen. We leveren ook naar behoefte. Wil 
iemand havermout, dan zorgen wij ervoor dat we 
twee keer in de week een paar bekers in de koe-
ling hebben staan. Het geeft veel voldoening om 
elkaar zo tot een hand en voet te zijn. Iedere dag 
hebben we vers fruit en we krijgen koek geleverd 
via het Lichtpunt, dagbesteding en arbeidstraining 
voor mensen met een psychische-, psychiatrische 
kwetsbaarheid of verstandelijke beperking. De 
centrale plaats van de winkel in Huize Winterdijk is 
mijns inziens niet meer weg te denken. Soms ko-
men mensen speciaal naar de winkel om even een 
praatje te maken, of om hun vreugde of verdriet te 
delen. Juist het mee kunnen leven geeft veel vol-
doening. En laten we vooral niet vergeten waarvoor 
we het doen. Door de fi nanciële middelen die het 
oplevert, kunnen activiteiten worden gedaan die 
niet bekostigd worden vanuit de overheid. Dan kun 
je bijvoorbeeld denken aan een extra nachtdienst, 
de pastorale medewerkers, maar ook het fi etsla-
byrint in Het Baken. Cliënten kunnen dan fi etsen 
met uitzicht op een beeld van hun vertrouwde om-
geving. Ook het terras bij de nieuwe Oever is ervan 
bekostigd (zie verderop in dit blad) en het nieuwe 
kassasysteem van de winkel.”

Op de foto (van links naar rechts, 
van beneden naar boven) 
Janneke de Jong, Kees Weerheim, 
Anneke Leefl ang, Annelies Weijma
Lidy Prosman, Evelyn van der 
Plas, Jeanette Doornenbal, Joke 
Oosterwijk, Ada Monster, Margaret 
Krijgsman, Annet van Nieuwkoop, 
Teuni Graveland, Adri Krijgsman. 
Niet op de foto: Catrien Verdouw, 
Pieternel Verdouw, Coby Roos, Marijke 
Anker, Alberdina van Zomeren.



Inkomsten  

Wij bedanken iedereen die een donatie 
aan de steunstichting heeft gedaan. 

NIEUWS VAN DE STEUNSTICHTING
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€  2,00 1 €  2,00
€  2,50 3 €  7,50
€  5,00 40 €  200,00
€  7,00 1 €  7,00
€  7,50 7 €  52,50
€  8,00 2 €  16,00
€  9,08 1 €  9,08
€  10,00 162 €  1.620,00
€  12,50 9 €  112,50
€  13,01 1 €  13,01
€  15,00 80 €  1.200,00
€  16,00 1 €  16,00
€  20,00 83 €  1.660,00
€  21,00 1 €  21,00
€  25,00 151 €  3.775,00
€  28,00 1 €  28,00
€  30,00 19 €  570,00
€  35,00 1 €  35,00
€  40,00 1 €  40,00
€  50,00 82 €  4.100,00
€  52,00 1 €  52,00
€  65,00 2 €  130,00
€  75,00 1 €  75,00
€  80,00 2 €  160,00
€  100,00 27 €  2.700,00
€  105,00 1 €  105,00
€  150,00 2 €  300,00
€  185,00 1 €  185,00
€  200,00 3 €  600,00
€  250,00 1 €  250,00
€  300,00 1 €  300,00
€  500,00 2 €  1.000,00

Van kerken hebben wij de volgende 
bedragen ontvangen:

Van particulieren ontvingen wij 
deze bedragen:

Jan Hoogendoorn   MEDEWERKER AAN HET WOORD
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Door de ernstige ziekte van William de Groot in het jaar 2021 was 
dit het moment dat Jan Hoogendoorn zijn eerste stappen in 
Winterdijk zette. “Op het moment dat wij hoorden wat er met 
William gebeurd was, sta je aan de grond genageld. Van de 
ene dag op de andere dag met een zeer ernstige aandoe-
ning opgenomen in het ziekenhuis en vanaf dan niet meer 
kunnen werken en volledig invalide.” Jan nam de afgelopen 
jaren voor één dag per week het beheer van de technische 
installaties voor zijn rekening. “Dit hield in dat ik zorgde voor 
het reguliere en preventieve onderhoud. Ik had contact met 
monteurs, beoordeelde offertes en zorgde ervoor dat storingen 
werden opgelost.” Nu zijn functie gewijzigd is naar manager 
Bedrijfsvoering, geeft Jan aan dat het best lastig om zijn vorige 
rol los te laten. “Veel collega’s hebben in die tijd beroep op mij 
gedaan en daar zijn ze aan gewend geraakt. Daardoor ben je in 
hun ogen nog steeds het aanspreekpunt voor hun probleem. Dat 
proberen we nu door te schuiven naar de huismeester. Daarbij 
komt dat de functie Manager Bedrijfsvoering & Diensten binnen 
Huize Winterdijk nieuw is.” 

Besturing
Jan – die in Gouderak woont - vertelt op welke manier hij aan 
Huize Winterdijk werd verbonden en ziet dit als besturing van 
Boven. “Toen ik hoorde van de situatie van William liet Win-
terdijk mij niet meer los. Ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik 
er mee moest. Aan het einde van de dag was de dagtekst uit 
ons dagboekje: Kom over uit Macedonië, en help ons! Dit laatste 
sloeg naar binnen. Ik mocht het vervolgens loslaten. Na een 
paar weken werd ik gebeld door Huize Winterdijk. De vraag 
werd gesteld of er iemand vanuit het Hoornbeeck College, waar 
ik toen werkzaam was, een bijdrage kon leveren, omdat er nu 
een fors probleem was. Ik zie dit nog steeds als leiding van de 
Heere. Dit werd bevestigd toen ik de Bijbel opensloeg bij de 
roeping van Jeremia.” Jan kijkt er verwonderd op terug. 

Jan Hoogendoorn

Dienstbaar 
en behulpzaam

Iedere uitgave laten we een medewerker aan het woord. 
We spreken over zijn of haar functie. Dit keer met Jan 

Hoogendoorn. Hij loopt al een aantal jaren rond in 
Huize Winterdijk, maar sinds kort is hij er iedere dag. 
Hij is namelijk benoemd tot manager Bedrijfsvoering 

& Diensten. “Ik hoop dienstbaar en behulpzaam te 
zijn. Iedereen die hier werkt, is nodig om bewoners te 
verzorgen die eerst voor anderen hebben gezorgd.” 
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Giften/collecten kerken gesorteerd op datum

Datum  Bedrag  Kerken GGiN te
 30-01-2023 €  300,00 Gouda-Stationsplein
 13-02-2023 €  861,57 Groot Ammers
 13-02-2023 €  150,00 Groot Ammers
 14-02-2023 €  967,75 Scherpenzeel
 11-03-2023 €  1.038,90 Arnemuiden
 17-03-2023 €  100,00 St. Maartensdijk
 21-04-2023 €  139,00 Scherpenzeel
 25-04-2023 €  500,00 Boskoop
 04-05-2023 €  75,00 Melissant
 06-05-2023 €  30,00 Arnemuiden
 19-05-2023 € 3.080,37 Gouda-Gerbrandyweg
 07-06-2023 €  500,00 Vriezenveen
 17-06-2023 €  500,00 Alblasserdam
 26-06-2023 €  1.878,73 Elspeet
 26-06-2023 €  250,00 Sprang Capelle
 29-06-2023 €  1.250,00 Urk
 01-07-2023 €  973,56 Katwijk
 04-07-2023 €  1.000,00 Ederveen
 11-07-2023 €  3.000,00 Krimpen ad Ijssel
 14-07-2023 €  100,00 Gouda-Stationsplein
 19-07-2023 €  250,00 Leerdam
 28-07-2023 €  3.600,95 Gouda-Stationsplein
 29-07-2023 €  2.208,85 s Gravendeel
 31-07-2023 €  250,00 Kruiningen
 17-10-2023 €  1.000,00 N.N.
  €  24.004,68 

Tweedehandsboeken
Graag komen we in contact met men-
sen die hun overtollige theologische 
boeken kwijt willen. Deze boeken vor-
men een mooie bron van inkomsten, 
vooral omdat er geen kosten zijn 
gemoeid met de aankoop ervan. Een 
telefoontje naar ons is voldoende, en 
we komen ze halen. 

Contactgegevens: Evelyn van der Plas,tel. 
0624400974, e-mail winkel@huizewinterdijk.nl



“Het was een hele intensieve periode, waar veel gebeurd 
is, en uiteindelijk was alles in een paar maanden geregeld, 
zodat ik voor één dag in de week aan de slag kon. Binnen 
een aantal weken was alles qua onderhoud op de rit.” Een 
half jaar geleden opende Huize Winterdijk de vacature 
voor Manager Bedrijfsvoering & Diensten. “Tijdens het 
lezen van deze advertentie was weer hetzelfde als in 2021. 
Het werd weer een last en ik wist nu zeker dat ik defi nitief 
naar Huize Winterdijk moest gaan. Ik heb deze functie niet 
gezocht, maar ook nu was het wéér besturing die ik niet 
kon negeren.” In deze nieuwe functie is Jan verantwoorde-
lijk voor veel onderdelen. Hij somt op: de voedingsdienst, 
technische dienst, huishoudelijke dienst, ICT en verduur-
zaming. “Met de leidinggevenden van de afdelingen houd ik 
tweewekelijks een overleg hoe de afdelingen functioneren. 
In dat overleg bespreek je effectiviteit, productiviteit, vei-
ligheid en kostenbewaking. Grote projecten overleggen we 
met veel interne en externe partijen.”

Duurzaamheid
Jan – getrouwd en vader van 7 kin-
deren - ziet voldoende uitdagingen 
in de bedrijfsvoering. “We moeten 
meer grip krijgen op de technische 
processen en hier tactisch mee leren 
omgaan. Dit geldt bijvoorbeeld ook 
voor het aspect van duurzaamheid. 
We hebben onlangs de Green Deal 
ondertekend. Daarmee staan we 

aan het begin van een mooie uitdaging. Het hoofdgebouw 
dateert uit 1976. Het Bruggebouw is van 2012. Het Hoofd-
gebouw is een groot kolossaal betoncomplex waar nu de 
focus ligt op bijv. de warmte meer binnen te houden. Er zijn 
al meerdere onderzoeken gedaan naar de buitengevels. We 
hebben ook al meerdere maatregelen uitgevoerd bijvoor-
beeld de verlichting vervangen naar ledverlichting, isoleren 
van leidingen en warmteterugwinning. Ook hebben we het 
gebouwbeheersysteem op afstand benaderbaar gemaakt, 
zodat er ingegrepen kan worden in de klimaatinstellin-
gen op afstand.” Hoogendoorn concludeert dat er in het 
Hoofdgebouw meer uitdagingen zijn dan het Bruggebouw. 
“Denk hierbij aan de beschikbare hoogte in de woningen 
en de open ruimte die is beperkt”. Nog een mooi voorbeeld 
van een verbetering is dat onlangs het gehele parkeer-
terrein voorzien is van nieuw asfalt. Dit was een langdurig 
project, omdat er een uitdaging lag om het regenwater op 

een juiste manier af te voeren. Samen 
met de betrokken partijen is er een 
prachtig resultaat uit voortgekomen.” 
De nieuwe manager vindt het prachtig 
om in Winterdijk te werken. “Met al de 
bewoners lig je op één lijn, en dat is 
heel bijzonder. Wat ook zo bijzonder 
is, dat er spontaan een gesprek op de 
gang of waar dan ook ontstaat, en dat 
je dan ook eens mag horen wat voor 
wonder er met deze mens gebeurd is. 
Dat maakt jaloers.”

MEDEWERKER AAN HET WOORD   Jan Hoogendoorn   
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Kleine gebaren met een grote impact
De warme ontvangst van haar ouders en de positieve 
sfeer in het gebouw maakten indruk op Annette. Ze voel-
de de drang om iets bij te dragen en besloot te onder-
zoeken hoe ze zich als vrijwilliger kon inzetten voor Huize 
Winterdijk. Ze benadrukt dat alles wat door vrijwilligers 
gedaan wordt, niet door de zorg gedaan hoeft te worden. 
Wat is de motivatie van Annette? “Ik vind het fi jn iets 
voor een ander, in het bijzonder de zwakkere, oudere en 
kwetsbare medemens, te kunnen en mogen betekenen. 
De aandacht die iedere bewoner van mij krijgt, is maar 
minimaal, maar toch probeer ik een zonnestraaltje in het 
leven van zo’n bewoner te zijn.” Wat doet Annette op een 

dag? Haar vrijwilligerstaak omvat een koffi eronde, één 
keer per veertien dagen op dinsdagochtend. Ze vertelt 
hoe ze zich voorbereidt op haar route: “Als ik ‘s morgens 
binnenkom, pak ik eerst de sleutel waarmee ik de kamers 
van de bewoners kan betreden. Vervolgens kijk ik of de 
koffi ekar al klaargemaakt is. Meestal moet ik zelf de kof-
fi ekannen vullen met koffi e en de theekan met heet wa-
ter.” Deze koffi erondes, hoewel een schijnbaar eenvoudi-
ge taak, bieden Annette de gelegenheid om waardevolle 
momenten te delen met de bewoners. “Je merkt dat ze 
het waarderen als je weet hoe zij hun koffi e willen heb-
ben. Ik vind het ook erg mooi als ik zomaar even de tijd 
heb om een paar woorden met de bewoner te wisselen. 
Bijvoorbeeld als de zon lekker schijnt en de bewoner zit 
achter glas in het zonnetje. Je ziet ze dan genieten.”

Verbinding
De 53-jarige inwoner van Woerden deelt ontroerende 
voorbeelden van de verbinding die ze met de bewoners 
ervaart: “Laatst leken meerdere bewoners behoefte te 
hebben aan een praatje tijdens mijn koffi eronde. Een 
bewoner merkte toen op: ‘wat ben je laat!’ Ik legde uit dat 
er nogal wat bewoners behoefte hadden aan een praatje 
en vroeg: ‘bent u nu boos?’ De bewoner keek me aan en 
stak zijn hand uit. En daar stond ik dan, zomaar even stil, 
mijn hand in de zijne. Zo zou mijn opa ook gedaan kun-
nen hebben!” Ook alledaagse handelingen zoals het in-
schenken van een drankje kunnen bijzondere momenten 
opleveren. Annette: “Ik kwam een keer bij een bewoner 
en die lag nog in bed. Ik vroeg of ze iets wilde drinken. 
‘Zal ik een lekker kopje koffi e voor u halen?’ De bewoner 
gaf aan: ‘Ja maar dat kán ik niet zelf.’ Toen zei ik: ‘Zal ik 
dan een glaasje fris doen? Dan kan ik u helpen.’ En achter 
elkaar dronk de bewoner, met een rietje, het glas leeg.” 
Hoewel Annette vooral geniet van de positieve momen-
ten, erkent ze dat er moeilijke situaties zijn: “Ik vind het 
zo erg als ik met de koffi e bij een bewoner kom, en deze 
is nog niet aangekleed omdat er nog niemand bij hem of 
haar langs is geweest. Dan moppert zo’n bewoner op de 
zorg en dat begrijp ik wel.” Refl ecterend op de eindigheid 
van het leven, merkt ze op: “Ik doe dit werk nu ruim een 
jaar, en er zijn al enkele bewoners overleden bij wie ik in 
het begin nog wel de koffi e bracht. Verder zie ik dat een 
aantal bewoners lichamelijk behoorlijk achteruit gegaan 
zijn in dat jaar.”

Dankbaarheid
Het vrijwilligerswerk in Huize Winterdijk is voor Annette 
een bron van dankbaarheid. Ze benadrukt dat het doen 
van vrijwilligerswerk mooi is omdat je iets kunt beteke-
nen voor de kwetsbare oudere. “Ik wil graag aandacht 

geven aan hen die misschien wel heel wat uren per dag of 
per week alleen op hun kamer zitten.” Ze deelt sugges-
ties om vrijwilligerswerk nog aantrekkelijker te maken. 
Ze oppert: “Benoem op de website hoe dankbaar de 
bewoners zijn voor alles wat je voor hen en voor Huize 
Winterdijk doet! Misschien kan er daarbij ook genoemd 
worden wat er als blijk van waardering tegenover staat, 
zoals een cadeautje op de dag van de zorg of een ein-
dejaarsattentie. Verder denk ik dat vrijwilligerswerk ook 
nog aantrekkelijker gemaakt zou kunnen worden door 
regelmatig een enthousiast berichtje op bijvoorbeeld 
Instagram te plaatsen. Mensen die zo’n berichtje voorbij 
zien komen, zouden dan kunnen denken: hé, zou dat voor 
mij ook leuk zijn?” Het verhaal van Annette (die moeder 
is van zeven kinderen en trotse oma van twee kleinkin-
deren) weerspiegelt haar diepgaande verbinding en dat 
kleine gebaren een grote impact hebben. Ze benadrukt 
dat vrijwilligerswerk niet alleen eenrichtingsverkeer is. 
“Ik krijg er zoveel voor terug, namelijk liefde en dankbare 
gezichten!”

Je merkt dat ze het waarderen 
als je weet hoe zij hun koffi e 
willen drinken

  Annette den Hertog  VERHAAL VAN DE VRIJWILLIGERS
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Annette den Hertog deelt met warmte en 
enthousiasme haar ervaring als vrijwilliger in 
Huize Winterdijk. Haar betrokkenheid begon 

toen haar ouders vorig jaar een woning 
toegewezen kregen in Huize Winterdijk. 

Annette vertelt: “Toen ik mee ging om hun 
nieuwe woning te bekijken, viel de fi jne sfeer 

en vriendelijkheid binnen Huize Winterdijk 
me direct op.”



ACTUALITEIT  Welzijns-assistent
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Op afdeling Het Baken werkt sinds kort een bijzondere groep medewerkers. Dit zijn 
Erika Breukelman, Colinda Laban, Marjan Waleson, Marianne Dijkshoorn en Wilma 

Kortleven. Zij delen hun ervaringen over het starten in de zorg nu hun opleiding 
bijna is afgerond. Hun verhalen zijn een mozaïek van toewijding, compassie en van 

levenslang leren.

Erika vertelt dat de welzijns-assistent werkt met hart en 
handen. “Als welzijns-assistenten creëren we namelijk 
een warme omgeving en zijn we het eerste aanspreek-
punt voor onze bewoners en hun bezoekers. Ons werk is 
veelomvattend en intens, maar altijd lonend.” Het was 
de groeiende behoefte aan welzijnszorg die onze functie 
vormde. Voorheen als zorg-assistenten, nu met een gro-
tere focus op het welzijn van onze zorgvragers. Een ver-
schuiving die wij allemaal verwelkomd hebben.” Colinda 
voegt toe: “Omdat wij dicht bij de bewoners staan, zien 
wij ook veel en kan het van belang zijn om dit te delen met 
onze zorg-collega, zeker wat betreft het eet- en drink-
moment. Ook is het van belang dat wij onze zorgvragers 
helpen met de daginvulling. En waar nodig een luisterend 

oor bieden. De taken van een welzijns-assistent zijn divers, 
legt Marjan uit: “Onze dagen zijn gevuld met het onder-
steunen van bewoners bij hun dagelijkse routines, zoals 
maaltijden en persoonlijke verzorging. Onze dag begint 
met het klaarzetten van de ontbijttafel, mensen aan de 
tafel helpen en zo nodig het ontbijt klaarmaken. Het kan 
zijn dat bewoners niet meer weten hoe ze moeten eten, 
dan helpen wij daar ook mee. Belangrijk is het om de be-
woners het zo veel mogelijk zelf te laten doen zo lang als 
dit mogelijk is. Eigen regie blijft belangrijk. De rest van 
de dag zorgen we voor alle drink- en eetmomenten. Ook 
begeleiden wij bewoners naar het toilet. We organiseren 
activiteiten voor onze bewoners zoals spelletjes doen, 
puzzelen, voorlezen, wandelen, cake of andere lekkernijen 

bakken. Dit gebeurt in overleg met onze 
collega’s van het team Dagbesteding 
en Welzijn die ook dagelijks activitei-
ten organiseren. De avonddienst zorgt 
dan weer voor de broodmaaltijd en 
een activiteit voor de avond. Met onze 
zorg-module mogen wij ook bewoners 
naar bed brengen. Het is fi jn om dan 
een een-op-eenmoment te hebben. Dit 
is echt de meerwaarde van onze nieuwe 
functie, zeker ook het samen afsluiten 
van de dag door een stukje uit de Bijbel 
te lezen en te danken.”

Liefdevol
Marianne licht nog een ander onderdeel 
van hun werk toe: “Het meest waarde-
volle deel van ons werk is de geestelijke 
zorg. De doelgroep mensen waar wij voor 

De welzijns-assistent werkt met     
hart en hand
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zorgen zijn (soms) niet meer in staat om bezig te zijn met 
het geestelijk welbevinden. Wat is het dan mooi om na elke 
maaltijd een stukje uit de Bijbel te lezen, Psalmen te zingen 
met elkaar en te danken. Na het danken leest een bewoner 
’s morgens alle coupletten van de morgenzang voor en ’s 
avonds alle coupletten van de avondzang. Dementerende 
ouderen kunnen hun gedachten niet meer onder woorden 
brengen, hoe ontroerend is het dan als je ze uit volle borst 
mee ziet zingen. Heel waardevol zijn ook de gesprekjes 
naar aanleiding van het Bijbelgedeelte of het dagboekstuk-
je dat gelezen is. Hoe mooi is het om onze dementerende 
ouderen liefdevol te verzorgen in het laatste stukje van hun 
leven.” Wilma benadrukt de persoonlijke drijfveer achter 
hun keuze: “We hebben gekozen voor deze rol, omdat we 
iets betekenisvols willen bijdragen aan het leven van onze 
oudere medemensen. Dit maakt ons werk bijzonder.”

Hoornbeeck Connect
Hun recente opleiding, uitgevoerd bij Hoornbeeck Con-
nect, was een keerpunt. Ze vertellen dat ze vanuit Huize 
Winterdijk het aanbod kregen om verschillende mo-
dules te doorlopen zodat ze bevoegd en bekwaam zijn 
om uitgebreide zorg te verlenen. Zo kunnen ze nu hun 
zorg-collega’s helpen en ondersteunen waar dat nodig 
is. De zorgzwaarte wordt steeds zwaarder waardoor de 
werkdruk ook steeds hoger komt te liggen. Deze groep 
startte met zeven collega’s met module 1 bij Hoornbeeck 

Connect. Deze module hebben ze met goed gevolg afge-
rond. Met vijf collega’s zijn ze doorgegaan met de aan-
sluitende modules die ze inmiddels bijna afgerond heb-
ben. Ook hebben ze besloten om ook de laatste module 
en generieke vakken te volgen. Als ze dit afgerond heb-
ben, hopen ze halverwege volgend jaar hun felbegeerde 
diploma Helpende Zorg en Welzijn in ontvangst te kunnen 
nemen. Ze waarderen hun opleiding. “Het is fi jn dat we 
als collega’s met elkaar deze modules hebben gevolgd. 
Het versterkt de onderlinge band en het heeft een posi-
tieve invloed op de werkvloer. Ook de meerwaarde van 
een reformatorische school zoals Hoornbeeck Connect is 
van toegevoegde waarde.” Ze sluiten af door te vertellen 
dat ze veel hebben geleerd. “We hadden allemaal geen 
zorggerelateerde opleiding of achtergrond. We hebben 
van deze modules erg veel geleerd wat we nu met liefde 
mogen toepassen op ons werk ten behoeve van onze ou-
dere bewoners.”

Wilma, Marjan, Marianne, 
Colinda en Erika (van links 
naar rechts) voor het ge-

bouw van het Hoornbeeck 
College te Gouda waar ze 

hun opleiding volgen.

We hebben van deze modules 
erg veel geleerd wat we nu met 
liefde mogen toepassen 
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Binnen de muren van Huize Winterdijk weeft dominee Weststrate zijn 
pastorale zorg als een draad door het dagelijks leven van de bewoners. 
“Elke ontmoeting brengt nieuwe inzichten en een dieper begrip van de 

moeilijkheden waarmee de bewoners geconfronteerd worden.”

Levenslicht voor de levensavond

Wekelijks passeert deze Goudse dominee de drempel van 
Huize Winterdijk. Hij voelt zich dan altijd welkom. “Er loopt 
altijd wel iemand in de hal die een praatje wil maken, ook 
bij de bewoners zelf voel ik me altijd welkom. Wel voel ik 
mij altijd een beetje schuldig omdat ik de oudjes niet vaker 
kan bezoeken.” Veel van zijn gemeenteleden hebben hier 
hun thuis gevonden. “Mijn bezoeken zijn een gewoonte 
geworden, niet alleen rondom verjaardagen, maar ook in 
tijden van ziekte, bij het ontvangen van ernstig nieuws, na 
het verlies van een familielid of in andere moeilijke om-
standigheden waarin zij zich bevinden. Elke ontmoeting 
brengt nieuwe inzichten en een dieper begrip van de moei-
lijkheden waarmee de bewoners geconfronteerd worden.” 
Dominee Weststrate benadrukt de waarde van Huize Win-
terdijk, niet alleen voor de Gereformeerde Gemeenten in 
Nederland maar ook voor de bredere reformatorische ach-

terban: “Het is van groot belang voor onze ouderen om in 
hun levensavond in een omgeving te zijn die thuisvoelt qua 
identiteit. Een plek waar Gods Woord centraal staat, waar 
voorgelezen wordt uit boeken die deze vertrouwde klanken 
laten horen. De aanwezigheid van pastoraal werkers uit de 
eigen gemeente wordt zeer gewaardeerd, omdat zij het-
zelfde geluid voortbrengen dat de bewoners altijd hebben 
gehoord in hun eigen gemeente. Ik begrijp dat het moeilijk 
is om de plaats waar je heel je leven hebt gewoond en ge-
kerkt te moeten verlaten. Daarom hoop ik op meer ‘depen-
dances’ van Huize Winterdijk in ons land, zodat ouderen in 
hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.”

Onmacht
Over de confrontatie met de avond van het leven in Huize 
Winterdijk vertelt Dominee Weststrate dat het hem diep 

Moge het Licht 
schijnen voor hen 
die in duisternis 
wandelen. Dat wat 
de Heere werkt, ook 
gezien en gehoord 
mag worden.

raakt als bewoners instemmen met 
de waarheid, maar ook aangeven 
nog onbekeerd te zijn zonder dat het 
als nood wordt ervaren. “Dit is een 
last voor mij. Ik voel dan de onmacht 
om die nood bij hen te brengen. Dat 
kan alleen de Heere doen, door Zijn 
Woord. Daarom probeer ik vanuit 
het Woord aan te geven wat het zal 
betekenen om onbekeerd te moeten 
sterven. Ik deel dan de uitspraak 
van Smytegelt dat er geen zondaar 
te oud, te koud of te stout is om nog 
zalig te worden. Het Woord is rijk en 
voorziet in alle omstandigheden. Het 
komt ook voor dat mensen wel nood 
hebben en niet weten hoe het verder 
moet. Ook dan dient alleen het Woord 
te spreken. Wat kan er dan soms een 
ademloze stilte zijn als vanuit het 
Woord gewezen wordt dat er alleen 
in Christus een weg van behoud is. 
Wat is het Woord rijk. Voor alle om-
standigheden heeft de HEERE een 
woord gegeven. Ook zijn er ouderen 
bij wie een hoop in Christus geboren 
is. Dat zijn aangename gesprekken 
waar ik zelf van kan leren. Wat me 
ook zo aanspreekt bij hen is dat ze 
onderzocht willen worden of het waar 
is wat er in hun leven plaatsvond. 
Ook dat alleen vanuit het geopende 
Woord. Dan zingt het wel eens: zoete 
banden die me binden aan des Hee-
ren lieve volk, wis het zijn mijn harte-
vrinden, hunne taal mijn hertetolk.” 
Aan de bewoners wil hij daarom de 
wens meegeven dat het ten tijde des 
avonds Licht mag worden. “Moge het 
Licht schijnen voor hen die in duis-
ternis wandelen. Dat wat de Heere 
werkt, ook gezien en gehoord mag 
worden. Mogen de bewoners lichten-
de lichten en een zoutend zout zijn.” 
Weststrate deelt dat hij ook levens-
lessen leert tijdens zijn bezoeken. 
“Bij huwelijksherdenkingen, waarbij 
mijn vrouw altijd meegaat, vragen 
we om een terugblik op hun leven te 
geven. Het is leerzaam om te horen 
hoe ze met moeilijke omstandighe-

den in gezin, huwelijk, werk en kerk 
zijn omgegaan. De oorlog, de Wa-
tersnoodramp, zelfs de Jom Kippoer 
oorlog brengen herinneringen boven 
en vaak worden er wijze levenslessen 
gedeeld.” 

Liefde
Hij noemt het werk van de mede-
werkers van onschatbare waarde. Ik 
zie dat ze onze ouderen met liefde 
omringen en verzorgen. Wel merkt 
hij dat ze op hun tenen lopen. “In 
persoonlijke gesprekken met hen 
heb ik vernomen dat ze graag meer 
persoonlijke aandacht zouden willen 
geven, maar dat dit vanwege de on-
derbezetting niet altijd mogelijk is. 
Desondanks hoor ik van de bewoners 
niets dan lovende woorden over de 
zorg die zij ontvangen.” Over de toe-

komst van identiteitsgebonden zorg 
geeft hij aan dat het niet vanzelf-
sprekend is dat dit behouden blijft. 
“Misschien moeten we in de toekomst 
grotere fi nanciële offers brengen om 
identiteitsgebonden ouderenzorg 
te kunnen bieden aan onze mensen. 
Maar laten we niet op de ontwikke-
lingen blikken, dat maakt moedeloos. 
Geve de Heere een oog op Hem 
vanwaar alleen alle hulp kan komen. 
Hij Die in de achterliggende jaren 
schonk wat we nu hebben in Huize 
Winterdijk, Hij is en blijft Dezelfde. Ik 
zie ernaar uit dat vele inwoners van 
Huize Winterdijk in de grijze ouder-
dom nog vruchten mogen dragen en 
dat zij groen en fris zijn “om te ver-
kondigen dat de HEERE recht is; Hij 
is mijn Rotststeen, en in Hem is geen 
onrecht”.
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Ze woonden altijd in Gouda. En ook altijd aan dezelfde kant 
van de spoorlijn. Nu wonen ze sinds 12 jaar in één van de 

appartementen op de 5e verdieping. Onder het genot van 
zelfgebakken kruidcake vertelt dit vitale echtpaar hun 

levensverhaal en hun ervaringen met het wonen in Huize 
Winterdijk. “Het zijn de goedertierenheden van de Heere 

dat wij hier nog bij elkaar mogen zijn.” 

familie L� fl ang
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Hun beider wieg stond in Gouda. Ze 
woonden maar een straat bij elkaar 
vandaan. Hun jeugd werd getekend 
door de oorlog met Duitsland. “We 
zijn geboren in 1939, dus hebben we 
de laatste jaren van de oorlog redelijk 
bewust meegemaakt.” Ze vertellen 
dat ze nog goed weten dat het station 
gebombardeerd werd op 6 november 
1944. De schilderijen vielen van de 
muur en ze schuilden onder de trap in 
het toilet. Dit was de veiligste plek in 
huis. Mevrouw Leefl ang: “Ik was dan 
echt bang. M’n vader ging dan bidden 
en dan nam mijn angst af.” Ze moch-
ten niet in hun huis blijven, omdat 
dit veel te gevaarlijk was. “Iedereen 
in de straat moest weg. Wij mochten 
bij mijn grootouders wonen tot na de 
bevrijding, dat was in een andere wijk 
van de stad.” Ook hoorden ze de V1’s 
over hun huis gieren en ervaarden 
ze de gevolgen van de hongerwin-
ter. “Ik weet nog dat we dan naar de 
gaarkeuken konden om eten te halen. 
Maar één keer was het krotensoep 
en die was zo vies, dat ik dat toch 
echt niet kon eten.” Meneer Leefl ang: 

“Mijn vader werkte bij een slagerij en 
ik weet niet hoe hij het kon regelen, 
maar bij ons is er geen honger ge-
weest. Sterker nog, er kwamen veel 
mensen over de vloer om te eten. 
Soms zaten we wel met z’n tienen of 
twaalven aan tafel.”

Chocolade
Na de oorlog gingen ze naar dezelfde 
school en zaten in dezelfde klas. De 
oorlog was voorbij. Maar de gevolgen 
waren nog zichtbaar en voelbaar. 
Er was armoede, het schoolgebouw 
was tochtig en er zaten veel gaten 
door de kogels in het dak van de kerk 
die naast de spoorlijn staat. Toch 
spreken ze ook over kleine mooie 
momenten. Zo proefden ze voor 
het eerst chocolade. “Dit gaven de 
Canadezen aan ons. Wij hadden nog 
nooit chocolade in ons leven ge-
zien, laat staan geproefd.” Het was 
een hele andere tijd. “Wij hadden 
eigenlijk geen speelgoed en kregen 
zelden een snoepje.” Na de lagere 
school ging meneer Leefl ang naar 
de Goudse Calvijnschool. Toen hij 

geslaagd was, vroeg iemand hem om 
in de autohandel te gaan werken. En 
dat gebeurde. Hij begon op de ad-
ministratie. “Daar heb ik goed leren 
hoofdrekenen. Er was geen compu-
ter en geen typemachine. Alles ging 
met de hand.” Na enige tijd verkaste 
hij van de administratie naar de ver-
koopafdeling. Daar werd hij uitein-
delijk verkoopleider. Hij verkocht er 
een groot aantal Opels. Aan dit merk 
bleef hij trouw. “Ik heb vrijwel heel 
mijn leven in een Opel gereden.” 

Boeken
Na 33 jaar werkzaam te zijn geweest 
in de autobranche werd hij ziek. Hij 
was twee jaar noodgedwongen thuis. 
In die tijd ging hij aan de slag met 

Het levensverhaal van
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het digitaliseren van de bijdragen die zijn schoonvader – 
C. Huisman – had geschreven in De Wachter Sions en het 
Kerkblad. Uiteindelijk werd dit een uitgave van 12 delen. 
“Ik heb alles overgetypt. Daarna las ik het wel drie of vier 
keer over. Ik wilde natuurlijk zo min mogelijk fouten.” Ook 
het verkoopbloed bleef stromen. “Ik verkocht alles in 
eigen beheer. Uiteindelijk heb ik er meer dan 10.000 ver-
kocht door heel Nederland. Ook bezorgde ik de boeken 
zelf. Dus ik heb veel van Nederland gezien.” Na herstel 
van zijn ziekte werkte hij de laatste jaren als taxichauf-
feur. “Ik reed vooral schoolkinderen. Ook deed hij later de 
administratie voor dit taxibedrijf.”

Coupeuse
Mevrouw Leefl ang ging na het afronden van de lagere 
school thuis aan de slag. “Ik was de oudste van zes kin-
deren en in die tijd was het normaal om gelijk in het gezin 
aan de slag te gaan. Wel begon ze aan een naai-opleiding. 
Ze volgde een coupeuse opleiding in Rotterdam en ging 
aan de slag in een maatkledingzaak voor dames. “Daar 
was het heel streng en op een gegeven moment vond ik 
het niet leuk meer. Toen ben ik voor mezelf begonnen.” 
En zo startte ze haar eigen atelier vanuit de slaapkamer. 
Dit was wel eens een uitdaging. “Mijn zus wilde vroeg 
naar bed en ik wilde nog werken, want mijn klanten wil-
den hun gemaakte kleding zo snel mogelijk hebben, zo 
vertelt ze lachend.”  

Opel Kadett
Als we nog teruggaan naar hun jeugd, blijft de vraag over 
hoe ze elkaar hebben gevonden. “Mijn vader werkte in 
een slagerij en zorgde voor vlees voor mijn schoonouders. 
Dat bezorgde ik dan vrijdagavond en ik bleef dan meestal 
ook koffi e drinken.” En zo kwam van 
het één het ander. Hun beider ouders 
waren bevriend, dus ook op deze wijze 
kwamen ze bij elkaar over de vloer. 
Ze hadden zes jaar verkering voordat 
ze in het huwelijk traden in 1963. Hun 
huwelijksdag vergeten ze niet meer. 
Ze spreken over de koetsjes en paar-
den en over de huwelijksvoltrekking 
in het oude stadhuis. Dominee Steen-
blok bevestigde hun huwelijk met de 
tekst uit Spreuken 8 vers 32. Goede 
herinneringen hebben ze aan hun hu-
welijksreis. “Met een Opel Kadett van 
mijn werk zijn we naar Zwitserland ge-
reden. We gingen van hotel naar ho-
tel.” Hun huwelijk werd rijk gezegend. 
Ze kregen zeven kinderen. Intussen is 

hun gezin uitgebreid met kleinkinderen en achterkleinkin-
deren.  

Karweitjes
Ze wonen nu zo’n 12 jaar in het nieuwe gedeelte van Huize 
Winterdijk. “We stonden op een wachtlijst, maar hadden 
nog geen plannen om te gaan verhuizen. Tot ons dit nieuw-
bouwappartement werd aangeboden. Wij hebben er nooit 
één dag spijt van gehad.” Iedere morgen doet meneer 
Leefl ang allerlei klusjes in Huize Winterdijk. “Ik heb een 
lijstje met bezigheden. Zo breng ik vis rond, ben koster in 
de zaal bij de weeksluiting, breng bewoners in de rolstoel 
naar de maaltijd en rijd anderen naar het ziekenhuis.” Ook 
mevrouw Leefl ang is nog actief. “Samen met een andere 
vrouw verstel ik kleding voor de bewoners van Huize Win-
terdijk voor een kleine vergoeding ten gunste van Winter-
dijk. Dit vind ik erg leuk om te doen.” Tijdens het gesprek 
komt het terug als een refrein: “Het zijn de goedertieren-
heden van de HEERE dat we dit hebben mogen beleven.” 

Pas mochten ze herdenken dat 
ze 60 jaar getrouwd waren. 
“Iedereen was bij elkaar in goede 
harmonie, hoewel er zeker ook 
zorgen zijn.” Ze vonden het erg 
mooi dat ze in de kerk waar ze 
gedoopt en getrouwd zijn, samen 
Psalmen konden zingen en sa-
men op dezelfde plaats konden 
zitten waar ze 60 jaar geleden 
ook zaten. 
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schoonvader C. Huisman
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